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GİRİİŞ 


"Faşizm" adını uyduran adam , Benito Amilcare Andrea Mussolini, kendilerini en başta Adolf Hitler ve Alman Nasyonal Sosyalizmi ile özdeşleştirenlerin çevrelerinde, hatta her ikisinin de aynı temel Dünya Görüşüne hizmet ettiğini kabul edenler arasında bile, çoğu zaman dışlanır ve görmezden gelinir. Jung'un alıntısı “Hitler ruhani bir kaptır, yarı-tanrısaldır; daha da iyisi, bir efsane. ... Mussolini bir erkektir” tabiri doğru bir tabirdir, ancak Hitler'i yüceltmek yerine Mussolini'yi küçümsemek için çok fazla kullanılır - sadece insanlar büyük şeyler yapamaz mı? Neden Corneliu Zelea Codreanu, Oswald Mosley, Jos& Antonio Primo de Rivera ve benzeri insanlara gereken saygıyı gösteriyoruz da Mussolini " Hitler değildi" gerekçesi ile görevden alınmıyor? Mussolini, Mücadelemize katkıları ve İtalya ve halkı için gerçek değeri 


nedeniyle Şampiyonlarımızın panteonunda haklı olarak tanınmalıdır. 


Bu amaçla, önce Mussolini'nin eylemleri ve vizyonu için gerekli bağlamı sağlayacak olan birkaç farklı konuya değinmemiz gerekiyor - Faşizmin yükselişinden önceki ve sırasındaki İtalyan tarihinin gerçekleri. Ele alacağımız diğer konular İtalyan halkının ve dolayısıyla Mussolini'nin karakteriyle ilgili olacak; Machiavelli'nin Mussolini üzerindeki etkisi; ve son olarak Mussolini'nin İtalyan ırk politikaları ve İtalyan Faşizminin Faşist/NS Dünya Görüşündeki sağlam kökleri ile ilgili hedeflerinin 


üzerinden geçeceğiz. 


Tam olarak başlamadan önce, hızlı bir şekilde, bu makaleyi yazarken, Julius Evola'dan ve biyografisinden alınan bazı ek noktalarla birlikte , Nikolay Vasilyevich Ustryalov tarafından sağlanan İtalyan Faşizmi ve onun iktidara yükselişi analizine güveneceğimi not edeceğim. Claudio G. Segre'nin Italo Balbo'nun " Faşist Bir 


Hayat" kitabı . 
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İTALYA BÖLÜNMÜŞ 


Roma İmparatorluğu'nun son düşüşünden sonraki yüzyıllar boyunca ve Roma Yürüyüşü'nden önce birleşik bir İtalya yoktu ve bu dönem en iyi Klemens von Metternich'in "İtalya yalnızca coğrafi bir ifadedir" sözüyle karakterize edilir. İtalya diye bir şey yoktu, daha çok, çoğu zaman bazı yabancı güçlerin doğrudan etkisi altında var olan, hepsi kendi ilgili başkentlerine ve yönetim biçimlerine sahip, daha az tuhaf ve benzersiz olmayan çeşitli devletler ve eyaletlerin bulunduğu tuhaf bir coğrafi genişlik vardı . : Fransa, Almanya, Avusturya özellikle). Bu, doğal olarak kültürel bölgesel farklılıkların gelişmesine ve hatta bir Kuzeylinin bir Güneyliyi zorlukla anlayabileceği kadar farklı lehçelerin oluşumuna yol açtı ve bunun tersi de 


geçerliydi. 


Yine de, ilk, yüzeysel zaferini Risorgimento'da , nihayet tek bir İtalyan Devleti kurulduğunda bulan belirgin bir birleşme dürtüsü vardı. Bu yüzeysel bir zaferdir, çünkü yalnızca tekil bir Devlet yaratmayı açıklıyordu, ancak tekil bir halk yaratmayı açıklamıyordu, çünkü İtalya halkı arasındaki yüzyıllardır süren ayrım, daha önce belirtildiği gibi, İtalyan topraklarının olduğu gibi henüz aşılmamıştı. Massimo 


d'Azeglio: "İtalya'yı yaptık, şimdi İtalyanları yapmalıyız." 


Bu sadece dışsal birleşmenin bir sonucu olarak, İtalya dahili olarak büyük ölçüde bölünmüş durumda kaldı. Eski güçlerinin bir eşdeğerini sürdürmek için savaşan kendi yönetici seçkinlerinin yanı sıra, her biri kendi devletlerinin tarihi tarafından dikte edilen özel yerel çıkarları için rekabet eden diğer sosyal sınıflarla iki devletin birleşme girişimini hayal edin - istikrarsız bir durum ve üstesinden 


gelinmesi zor bir görev. 
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Şimdi bunun iki değil on devlet olduğunu hayal edin - İtalya'nın gerçekten birleşebilmek için karşı karşıya olduğu gerçek mücadele buydu. 

Hiçbir sosyal grup gerçekçi bir şekilde temel olarak hareket etmeyi umamaz. 
gerçek bir birlik için, bunun yerine yalnızca iç bölünmeye daha fazla katkıda bulunmaya hizmet etmek. Var olan farklı sosyal sınıfların olmadığı gerçeği genel olarak İtalya'nın her yerinde meseleleri daha da karmaşık hale getirdi, bunun yerine, genellikle çıkarları çatışan nispeten benzer gruplardan oluşan bir karmakarışıktı. Örneğin, İtalyan “köylülüğü” küçük mülk sahiplerinin, çiftçilerin, mezadrilerin ve kısa süreli işçilerin - braccianti - birleşiminden oluşuyordu . Bu grupların oranları eyaletten eyalete değişiyordu. Tabii ki, tüm bu renkli gruplaşmalar yine de sosyalist ve komünist etkiler için verimli bir zemindi, dolayısıyla yüzyılın 


başında İtalya'da belirgin yükselişleri - gerçek İtalyan birliğinin baş düşmanı. 


Tüm bunlar, İtalya'daki diğer pek çok insan arasından belirsiz bir şekilde tanımlanmış tek bir insan şeridinin bir örneğidir, ayrıca İtalya'daki birçok farklılığı bu şekilde sınıflandırmak da aynı şekilde pek çok kişiden sadece biridir. Bölgesel tarih (ve dolayısıyla İtalyan birliğine yönelik zorluklar), yalnızca kanunsuz Güney'de oluşmuş olabilecek İtalyan Mafyası tarafından da açıklanabilir. İtalyan entelektüelleri de kendi bölgelerinin mirasını temsil eden bazı fikirleri savundukları için kendi aralarında bir birlik yoktu, bu nedenle cumhuriyetçiler, monarşistler, demokratlar, muhafazakarlar ve liberaller gibi olağan şüpheliler ve aynı zamanda özellikle 


İtalyan “Garibalcılar” vardı. ve "Mazzinianlar", 


Dahası, bu kopuk İtalyan toplumu ile onun yeni kurulan, birleşmiş, ancak beceriksiz ve kararsız Devleti arasında büyüyen bir ayrım vardı. Sanayi, tarım ve yeni oluşan burjuva çıkarları, hepsi birbiriyle (ve yukarıda vurguladığımız gibi, kendi içlerinde de) ve aralarından kimi mahkemeye vereceğine bağlı olarak 


Devlet'in kendisiyle savaş halindeydi. Kilise de aynı şekilde gergindi 


Machine Translated by Google 


DVX 


tüm İtalyan siyasi devletleriyle tarihsel çatışmaları nedeniyle (en azından söylemek gerekirse) Devletle ilişkisi . Giderek artan bir şekilde, yerel öz örgütlenme biçimleri her yerde ortaya çıkıyordu: sendikalar, birlikler, halk bankaları, kırsal tahsilat 


sandıkları, çeşitli dernekler, kooperatifler, katolik ve sosyalist konseyler. 


Genellikle göz ardı edilen önemli bir faktör, o zamanlar İtalya'nın aşırı nüfus yaşadığı ve bu durumun kısmen daha fazla yaşam alanı arayışındaki İtalyan irredentist motivasyonlarını körüklediği ve onları var olan çeşitli devletleri etkilemek için kullanılan aynı yabancı güçlerle bir kavşağa yerleştirdiğidir. birleşmeden önce İtalya'da. 

Kararsız bir birleşik İtalya'nın ekonomik çalkantılarıyla birleşen aşırı nüfus, yurtdışında kitlesel göçe yol açtı - 18817 ile 1901 arasında İtalyan göçmenlerin sayısı bir milyonun biraz üzerindeyken 3 milyonun çok üzerine çıktı, tercih edilen yerler Amerika ve daha az insanla diğer Avrupa ülkeleriydi. Afrika, Asya ve Okyanusya'ya taşınıyor. 1908'de yurtdışında 5 milyondan fazla İtalyan vardı, "İtalyan bayrağı olmayan İtalyan kolonileri" ve "Yoksulların Emperyalizmi" gibi terimler bu durumu 


doğru bir şekilde tanımlıyor. 


Aşırı nüfus sorunu, geniş kitlelerin yoksulluğuyla mücadele etmek için İtalya'yı sanayileştirme hedefini de kaçınılmaz olarak ateşledi. 
Dolayısıyla, birleşik İtalyan milliyetçiliği, İtalyan proletaryası için verilen mücadelede onu doğrudan doğruya Marksist sosyalizmle karşı karşıya getirerek, ekonomik gereklilik hedefleriyle yakın bir şekilde gelişti. İtalyan milliyetçiliği ve emperyalizm/ irredentizm, belirgin bir şekilde proleter bir tada sahipti: İtalyan sınırlarının genişletilmesine yardımcı olmak, İtalyan işçisinin kendi çıkarınaydı. Hakim olan tavır, İtalyan göçmenlerin kendileri ve anavatanları İtalya için çalışmaları gerekirken, 


yabancı güçler için köle gibi çalıştıkları yönündeydi. 


Proletarya için sosyalizm neyse, İtalyan için milliyetçilik odur: dayanılmaz 


baskıya karşı bir kurtuluş silahı. Nedir 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burjuvaziden proletaryaya, Fransızlar, Almanlar, İngilizler, 


Amerikalılar, Arjantinliler veya Amerikalılar: zenginler - bunlar bizim 


düşmanlar. 


-Enrico Corradini 


Yukarıdaki duygu, şimdiye kadar sağlanan tarihsel arka planla birlikte, zamanın herhangi bir İtalyanının, Mussolini'de olduğu gibi, milliyetçi tavırları beslerken, görünüşte sosyalist olarak ne kadar kolay yola çıkabileceğinin iyi bir göstergesidir . 
Dahası, Nasyonal Sosyalizmin yükselişinde Alman tarihi ve onun öncülleriyle belirli belirgin paralellikler kolayca görülebilir ve bunların daha fazlası bu makalenin 


ilerleyen kısımlarında belirginleşecek. 


SAKATLANMIŞ ZAFER 


Muhtemelen, birleşik İtalyan milliyetçiliğinin resmi tarihi, 3 Aralık 1910'da Floransa'da ilk Milliyetçi kongre ile başlar. 
Ancak bu, 19. yüzyılın, yalnızca üst sınıf ve büyük bankaların desteğine dayanan 
yorgun Eski milliyetçiliğiydi, dolayısıyla 1913'te Temsilciler Meclisi'nde yalnızca 6 
sandalye kazandılar. 

İtalyan Milliyetçiliği, İtalya'nın Birinci 
Dünya Savaşı (200.000'den fazla gönüllü), Milliyetçiler ve İrredentistler, 1848, 1859, 1860, 1866 İtalyan kurtuluş sürecini tamamlamak için bir fırsat olarak gördüler ; bu sürecin tarihi, İtalya'nın İttifak Güçlerinin yanında savaşa katılma olasılığını, böyle bir olasılık üzerinde oynanmış olsa da, geçersiz kıldı. İtalyan 


Devleti tarafından, ancak kitleler içinde tam bir muhalefet bulacaktı. İçinde 


1914 Mussolini, "Fransa'ya savaş açarsanız İtalya'da barikatlar bulursunuz!" 


Bilindiği gibi, Mussolini işte bu anda koptu. 


savaş çabalarını desteklemeyi reddeden sosyalistler. Aslında, onların 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davranışı, sosyalist hareketlerle belirgin bir tezat oluşturuyordu. 


diğer ülkeler: Avrupalı sosyalistler vatanseverlik lehine dogmalarından kopmuşken, Rusya'da dogma devrimci coşku Kısacası, İtalyan sosyalistleri ne vatansever ne de devrimci olarak hareket ettiler, bunun yerine İtalya'nın zaferinin ardından savaştan sonra bir süre onlara engel olacak olan tam tarafsızlığı seçtiler. 

Sonunda Mussolini basitçe şunu söylerdi: “tarafsız kalanlar olayların gidişatını kontrol 


etmezler, onlara boyun eğerler; tarihin çarkını yalnızca kan döndürür.” 


Üstelik Mussolini , cüretkarlığını daha da ileriye taşıyarak, 

ile müdahaleci sendika “Fasci di azione revoluzionaria” 

vatanseverliği devrimle, milliyetçiliği sosyalizmle birleştiren “Bugün savaş, yarın devrim!” 
sloganı . İtalya'nın savaşa girmesinden önceki son günlerde kararsız Kralı ültimatomla tehdit etmeye devam edecekti: “Anavatan'ın onuru ve geleceği tehlikede; tarihinde büyük bir yol ayrımında duruyor. Son söz milletindir! Ya savaş, ya cumhuriyet!” (Il Popolo d'ltalia, 


15 Mayıs 1915). 


Milliyetçiliğin ilk coşkulu dalgası, savaşın sona ermesiyle - "sconfitta vittoria!" (mağlup/ mahvolmuş zafer) veya Gabriele D'Annunzio'nun “sakatlanmış zaferi” ve söz konusu 


“tamir” çağrısı tüm İtalya'ya yayılmaya başlar. “talia irredenta ” vaatleri 


Londra Antlaşması, ABD başkanı Woodrow Wilson'ın 14 noktasında güçlü muhalefetiyle 


karşılaştı ve nihayetinde Versay Antlaşması tarafından geçersiz kılınacaktı. 


Savaşın sonuçları olumsuz olmasa da ya da 
İtalya için dezavantajlı (hem değişen jeopolitik anlamında hem de Saint-Germain-en Laye Antlaşması ve Rapallo Antlaşması uyarınca hangi toprakları aldığı açısından), bunlar tam olarak ona vaat edilen şeyler değildi. Fiume , göre "sakatlanmış zaferin" güçlü bir sembolü 


haline geldi. 
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Rapallo Antlaşması'nda bağımsız bir şehir devleti ilan edildi: kesinlikle kimseyi tatmin etmeyen, ilgili tüm taraflar için anlamsız ve yapay bir uzlaşma. Bunu birçok yönden takip eden olaylara, İtalyan Faşizmine yol açacak daha geniş ulusal 


gericiliğin habercisi/mikro kozmosu olarak bakılabilir. 


Ustryalov şunları belirtiyor: "İtalya'da "Faşizm nereden geldi?" - takip edilecek kaçınılmaz cevap, "Faşizm, savaşçıların öfkesinden doğdu..." olacaktır. - Almanya'da çok benzer bir şeyin yankısı ve Ernst Jünger'in savaşlar arası makalelerinde açıklandı. Her iki ülkenin cephe askerlerinin evlerine döndüklerinde tanık olmak 


zorunda kaldıklarında başka paralellikler bulunabilir. 


İtalya, şimdi olduğu gibi o zamanlar da popüler bir turizm merkeziydi - İtalya'yı bir müzeler, şarkıcılar ve sanatçılar ülkesi olarak gören pahalı otellerde yaşayan zengin turistler; yanlarında, cepheyi hiç görmemiş, ancak ceplerini doldurmak için İtalya'nın askeri sanayileşmesini sömüren ve spekülasyon yapan “yeni para” subayları ve sonradan görme yedek askerler yaşıyordu. Kendilerine aşağılayıcı "pescicani" - "köpekbalıkları" adını alacaklardı . Kararsız politikacılar tarafından yönetilen oldukça yeni ve fakir bir ülke olan İtalya için felaket olan aynı savaş zamanı sanayileşmesi. Kendini sonuna kadar zorlamıştı ve ancak şimdi, zaferden sonra, barış zamanı ekonomisine doğru geçiş dönemine geçiyordu; bu, diğer, daha eski ve daha deneyimli ülkelerin, savaş apaçık hale gelirken zaten yavaş ve sorunsuz bir şekilde ilerlediği bir şeydi. çözüm. Aslında, büyük sanayi, savaşın sona ermesine rağmen büyümeye devam etti, çünkü Devlet, bu hamleden 


her şeyi kazanacak olan yeni burjuvazinin ve bankaların taleplerine boyun eğdi. 


Zengin yabancı turistler, zengin kapitalistler, İtalya'nın zaferini çalan zengin hain "müttefikler" , her yerde zengin askeri korkak ve sonradan görmeler, 


bu arada ortalama bir İtalyan fakirdi ve kendi evinde hayatta kalmak için mücadele ediyordu. 
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işsizlik ve enflasyon yükselirken kendi “muzaffer” ülkesini. "Faşizm, savaşçıların öfkesinden doğdu" - Birinci Dünya Savaşı'ndaki 4 milyon İtalyan savaşçının en az 3,5 milyonu, büyük şehirlerin sanayileşme siyasetinden ağır darbe alan köylerden gelmişti. Tüm bunlar, elbette, aynı şekilde, savaşın yalnızca kapitalist çıkarlar uğruna yürütüldüğü anlatısını destekleyen İtalyan sosyalistlerini canlandırmaya 


başladı. 


KIRMIZI İLERLEME 


Toplumsal huzursuzluk tırmanıyor, tarımsal isyanlar ülkeyi kasıp kavuruyor, Güney'de en şiddetli tezahürlerine ulaşıyor, hodgepodge "köylülüğünün" iç bölünmeleri, en devrimci sol unsurlarla birlikte kırsal proleter braccianti tarafı olarak daha da tezahür etmeye başlıyor. 

Tarım sorunu o kadar vahim boyutlara ulaşır ki, Ekim 1919'da Kral kendi topraklarının çoğunun mülkiyetinden vazgeçer. 

Devlet, durumu hafifletmek umuduyla. 

Şehirlerde işçiler, maddi durumlarını güvence altına almak ve iyileştirmek için savaş zamanı sanayileşmesinin getirdiği elverişli dayanaklarını kullanıyorlardı; Devrimci Rusya, 1919'dan beri Nitti hükümeti tarafından yönetilen İtalyan Devletinden giderek daha fazla talepte bulunmaları için onlara ilham veriyordu . 
İtalya'nın sayısız sorununu reformlar ve Nitti'nin " sermayeyi emekle birleştirmeye " çalışırken kendisinin " yeni bir işçi demokrasisinin kutsal fikirleri" olarak adlandırdığı şeyler aracılığıyla çözmeye çalışan yeni ilerici İtalyan burjuvazisini temsil ediyordu. 

Mussolini bu dönemi “Kimse olması gerektiği gibi olmaya cesaret edemedi. 
Burjuva, sosyalist bir görünüşe büründü ve sosyalist, bir burjuvaya dönüşüyordu. 
bu tüm atmosfer yarı tonlarla (mezze tinteJ boyanmıştı.” 

Yine de işçi devrimi, başlangıcı aynı savaşın sonuçlarıyla tazelenmiş olarak 


ilerlemesini sürdürüyordu. 
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oksijenini adeta kesmişti. Savaştan büyük ölçüde yararlanan metalurji fabrikaları , 
1919 yılının Şubat ayında ana Metalurjiciler Konfederasyonu ile toplu sözleşme 
imzalamaya zorlandı, işçilere diğer hak ve menfaatlerle birlikte 8 saatlik iş günü verildi, sözleşmenin gerçekleşmesi doğrudan denetlendi. işçilerin kendileri tarafından. Ancak çok geçmeden 300.000 işçi yeni taleplerle greve gider. Nitti, fabrika ve tesis sahiplerinin bu talepleri kabul etmesi konusunda ısrar ediyor, böylece sadece devrimci açlığı besliyor. Sadece 4 ay kadar sonra, 18 Şubat'ta Milano, en az 10.000 kişilik bir işçi gösterisiyle sarsıldı. Mayıs ayının tamamı 


gölgelendi 


isyanlar tarafından. 
Faşizm ilk, geçici köklerini bu sıralarda atıyor: 
23 Mart'ta Faşistlerin ilk kongresi yapılır ve Eylül başında D'Annunzio, Fiume'yi 
alarak İtalyan Devletini huzursuz bir diplomatik duruma zorlar. Aslında Nitti'nin hükümeti tüm cephelerde başarısız oluyordu, yarım yamalak önlemleri ve tavizleriyle herkesin desteğini kaybediyordu, tüm muhalif taraflarla ve çıkarlarla dost olmaya çalışıyordu: burjuva, sosyalist, katolik (merkez sol Popolari tarafından temsil ediliyor ) . Kasım 1919 parlamento seçimleri, sosyalistlerin (156 sandalye) ve Popolari'nin (100 sandalye) büyük zaferiyle sona erdi; bu, oyların orantılılığını artırmak ve tüm süreci daha iyi hale getirmek için önceki seçim reformunu kendisi gerçekleştirmiş olan Nitti'yi dehşete düşürdü. demokratik. Geriye dönüp bakıldığında, bu reformun eski iktidardaki liberal oligarşi adına bir intihar eylemi 


olduğu söylenebilir. 


1920'de Nitti'nin hükümeti nihayet düşecekti. 

Yerine İtalyan halkının tanıdık bir yüzü olan Giovanni Giolitti, Nitti'den farklı olarak tarımı sanayiye tercih etti ve bu nedenle politikaları endüstriyel çıkarların şişirilmiş parazitini hedef aldı. Bu, onu yine de, altta yatan statüyü korumakla 


ilgilenen sosyalistler ve kapitalistlerle karşı karşıya getirecektir. 
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kendi çıkarlarının peşinde koşmak için. Burjuvazinin, işçilerin, bankaların ve kooperatiflerin birleşik muhalefeti onu her fırsatta engelledi ve sonunda fabrika sahiplerine ve işverenlere fabrikaların kapanmasından korkarak işçilerin taleplerine 


boyun eğmelerini önererek Nitti'nin izinden gidecekti. 


Ancak sosyalistler kendi kırılma noktalarını vurdular ve Ocak 1921'de parti resmen ikiye bölündü: sosyalistler ve komünistler. Parti içindeki bölünme birkaç yıldır yavaş ama istikrarlı bir şekilde büyüyordu, en başta Mussolini'de kaybetmiş oldukları gerçekten ikonik bir liderin olmaması nedeniyle, Lenin'in şu sözlerini doğruluyordu: “ Mussolini'yi kaybetmemiz ne büyük kayıp. O, partimizi İtalya'da iktidara taşıyabilecek birinci sınıf bir adamdır.” Bunun yerine sosyalistler, ana parti çizgisinin sağına geçen Bissolati gibi figürlerle baş başa kaldı; Herhangi bir aşırılık yanlısı düşünceye karşı olan Turati ; ve Devrimci Rusya'ya sempati duymasına rağmen sürekli olarak merkezci yarım tedbirler izleyen parti çoğunluk lideri Seratti . Hiçbiri, İtalyan sosyalizminin bir parlamento oyunları ve entrika olgusu olarak ya da Mussolini'nin tabiriyle "makarna sosyalizmi" olarak kalmasını sağlayarak devrimi ileriye taşıyamadı. Yine de, geçici sosyalistler ile radikaller arasındaki bölünmeyi kaçınılmaz olarak zorlayacak olan Sosyalist parti liderlerine 


rağmen, devrimci tutumlar doğal ve çılgınca arttı. 


komünistler. 


Devrimci ruh, şiddetli genel grevlerin olduğu 1920 yazı ve sonbaharında doruk noktasına ulaştı. Temmuz , Ancona'da bir askeri isyanla kutlandı . Mayıs ayı sonunda Cenova'da bir metalurjistler kongresi yapılır ve 18 Haziran'da talepler sanayiciler federasyonuna iletilir, ancak bir anlaşmaya varılamaz. Her iki taraf da Yahudiler tarafından temsil edilmektedir . Buna tepki olarak işçiler bir genel grev için örgütlenmeye başlarlar ve 30 Ağustos'ta "Romeo" fabrikası bir lokavt düzenler, 


işçiler buna karşılık, ve bölgesindeki yaklaşık 300 fabrikayı devralarak karşılık verir. 


10 


Machine Translated by Google 


Tarihsel Bağlam 


Milano'nun eteklerinde. Çok geçmeden ilk Kızıl Muhafızlar örgütlendi. 


Bu arada Devlet, hızla gelişen bu olayları etkilemekten aciz, aciz kalır. Giolitti, burjuva partilerine işçilerin fabrikalardan zorla tahliyesinin hem teknik hem de hukuki olarak imkansız olduğunu söylüyor. Devrimci ateş yakın şehirlere sıçrar ve postacılar burjuva fabrika sahiplerine hitaben yazılan mektupları doğrudan fabrikayı işgal eden işçilere teslim ederken, postacılar da dahil olmak üzere diğer alanlardaki işçiler de metalürjistlere katılır. İlginç bir şekilde Popolari, yılın başında hükümete 


benzer grevleri çözmede yardım etmelerine rağmen, ayaklanmaları destekliyor. 


D'Aragona liderliğindeki Emek Konfederasyonu reformist bir hareket tarzını sürdürürken , komünist radikal Gennari çatışmanın ekonomik talepler aşamasından tam siyasi ele geçirme aşamasına ilerlemesi için bastırırken, iç bölünme kendini göstermeye başladı . grevi memnuniyetle karşılarken, ona siyasi bir karakter vermeyi reddediyor. Sonunda, diğer ılımlılar Tuarti ve Serrati'nin desteğiyle D'Aragona, devrimci ilerlemeyi etkili bir şekilde sarsarak bu açmazı kazanacaktı. 
İtalyan sosyalistleri, fabrikaları devralabileceklerini ancak iktidarı alamayacaklarını, genel grev yapabileceklerini ancak doğrudan siyasi eylem gerçekleştiremeyeceklerini 


kanıtladılar. 


Giolitti, Sosyalist parti içindeki değişimden hemen yararlanır ve ekonomik taleplerini desteklediğini açıklar. Bu, Devlet ile sosyalistler arasında her iki tarafın da eşit derecede istekli olduğu bir uzlaşmanın yolunu açtı ve 19 Eylül'de işçilere yönelik daha fazla taviz verilerek bir anlaşmaya varıldı. Fabrikalar boşaltıldı ve normale dönüldü, ancak bu durum, Giolitti tarafından iletilen yeni bir uzlaşma, 


tatmin edici 


ne sanayici ne de işçi. İkincisi durumunda bu 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bazı ılımlı sosyalist liderlerin, işçiler tarafından radikaller ve aşırılık yanlıları lehine oylanarak parti konumlarından çıkarılmasına neden oldu. 

Hükümet krizi sadece daha da derinleşerek nasıl olduğunu ortaya koyuyor Devlet gerçekten felce uğramıştı, herhangi bir reformu ilerletemezdi, bunun yerine kendisini sürekli olarak olayların gerisinde kalırken, yeni durumlara yön vermek yerine onlarla yüzleşirken buldu. Huzursuzluk her yerde büyüyordu ve her yerde geçici yarım önlemler ve eylemsizlik daha yüksek sesle sonuçlandı. 
radikal çözümler ve aşırı önlemler için haykırıyor. 

El emeğine verilen sürekli tavizler, tuhaf bir tersine dönüş yarattı, söz konusu emeğin, sonuç olarak çoğunluğu sosyalistleri desteklemeyen ve bunun yerine, burjuvazinin yaklaştığı bir dönemde üniversitelerle birlikte burjuva partilerinin yanında yer alan uzmanların ve mühendislerin nitelikli emeğinden daha iyi ödeme yaptığı yer. 
evrensel olarak nefret edilen İşçilerin yanında yer alan Popolari, vatansever ve burjuva çevrelerdeki tüm desteğini kaybetti, hiçbir şey kazanmadı. Köyler isyanlar, hırsızlık ve pogromlarla gerildi. İtalya'yı çok pahalıya mal olan savaşa sürükleyenlere karşı misilleme çağrılarıyla dört bir yandan kuşatılacakları için, askerlerin sokaklarda üniformalarıyla görünmesi güvensiz hale gelmişti. Aslında, en devrimci unsurlar tarafından itilen vatanseverlik fikirlerine yönelik genel bir saldırı tüm hızıyla sürüyordu. Ustryalov bu hamleyle ilgili değerlendirmesini şöyle yapıyor: “Sanki kızıl devrim, “İtalya'yı değersizleştirmeyi” hedef olarak belirlemişti. Kendi adına bu bir suçtan daha kötüydü: Bu 


bir hataydı.” 


FAŞİST EJDERHA 


Kızıl Devrim, ivmesini kaybederek ve kendi içinde bir bölünme yaşayarak fiilen başarısız olurken, vatansever, irredentist ve milliyetçi duygular kritik bir kitleye ulaşıyordu ve umutsuzca yönlendirilmiş bir çıktıya ihtiyaç duyuyordu. 23 Mart 1919'da, bir zamanlar 


D'Annunzio'yu almak için takip eden 1. Dünya Savaşı İtalyan Arditi fırtına askerleri 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Fiume, lejyonerler ve diğer eski cephe savaşçıları, Milano'nun San Sepolkro meydanındaki bir ticaret okulunun küçük bir salonunda toplanmış, yurtsever öfke, müttefiklere duyulan nefret ve onları küçümseme duygularıyla bir araya gelmişlerdi. 

kendi zayıf hükümeti ve farklı türden bir devrim için susuzluk. 

Bunlar , Mussolini önderliğindeki , "birlik" içinde örgütlenen ilk Faşistlerdi. 

savaş savaşçıları” — Fascio di battletimento. Çoğu eskiydi 

sosyalistler ve sendikalistler ve Mussolini'nin kendisi de (bu makalenin bir sonraki ana bölümünde, İtalyan Karakteri üzerine ayrıntılı olarak tartışacağımız) “sosyalist” geçmişine bazı sadakatlerini sürdürdü ve yerel işçiler onun yeni örgütüne olumlu baktılar. Bunun bir sonucu olarak, Milano'nun varoşlarındaki bir işçi grevi sırasında, yerel fabrikaya el konulduğunda, bu bir kızıl bayrak değil, üzerine çekilen ulusal bayraktı ve Mussolini'nin yeni gazetesi Popolo d' Italia , işçileri sevindirir ve destekler. Ancak gazete kısa süre sonra sunumunu "haftalık sosyalist bir gazete" den "işçilerin ve savaşçıların gazetesi" ne 


- Giornale dei battletenti e dei produttori - çevirdi. 


Kızıl İlerleme'nin zirvesindeki bu ilk karşılaşma, bir tohumdu. 
iç huzursuzluğun verimli toprağına ekilmiş, köklerini henüz tezahür etmemiş olana derinlemesine kazmış ve sosyalist isyanların, vatansever enerjilerin gölgesinde kalmış. 
İtalya henüz Faşizme hazır değildi ve aynı şekilde Faşistler de sahneye çıkmaya henüz hazır değillerdi, kendilerini hâlâ zamanın basmakalıp siyasi formülleri ve banal “radikalizmi” nin ortasında bulmaya çalışıyorlardı . O ilk günlerde Faşizm hâlâ bazı sosyalist parti ve demokratik formüllerle oynuyordu, kendine özgü özelliği olarak öne çıkan tek şey, Mussolini'nin dediği gibi, "ülkeyi savaşa çağıranların" çok canlı milliyetçi 


imaları ve militan yapılarıydı. ve onu zafere götürdü.” Burada milliyetçi, irredentist ve 


vatansever enerjiler çıktılarını buldular ve kitlelerin kalplerinde sosyalizme rakip olabilecek tek güç olarak tezahür edeceklerdi. Ancak bu, bir önceki dönemin eski ve 


yorgun “üst tabaka” milliyetçiliği değildi. 
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yüzyılda değil, faşizmin halkla ölümcül mücadelesi sırasında tüm demokratik kavramları bir kenara atana kadar, en azından şimdilik, kitlesel çağrı ve demokrasi fikirleriyle oynayan bir milliyetçilik biçimi. 
kızıl devrimciler 

Kızıl İlerleme zirvedeyken ve kitlelerin aklından ve ruhundan beslenirken, rakiplere yer bırakmazken, Mussolini dikkatle bekledi ve dikkatini dış ilişkiler, irredentist hırsların ekmeği ve yağı, vatansever öfke ve militanlıkla ilgili propagandaya verdi. dargınlık Faşizm, fabrikaların kızıllar tarafından ele geçirilmesinin zirvesinde sessiz kalıyor, zamanını bekliyor, kendi devrimci faaliyet anını bekliyor. Ve o an, Eylül anlaşmasıyla geldi, Red Advance kendi kendine bocaladı ve yaygın bir antisosyalist tepki yükselmeye başladı, Faşizmi de beraberinde getirdi ve bu gericiliğin merkezi haline geldi. 21 Kasım'da kızıl devrimciler, bardağı taşıran son damla olduğu kanıtlanmış olan popüler bir avukat Giulio Giordani'yi öldürür ve bazıları onun ölümünü Faşist Çağın başlangıç noktası olarak nitelendirir. Kara Gömlekliler mangaları tüm ülkede hızla yükselmeye başlar - Faşist Ejder'in dişleri yıllarca süren iç huzursuzluk ve geçici yarım yamalak önlemlerle ekilmiş ve sonunda 


hasat için hazırdır. Faşizm küçük bir gruptan hızla ulusal bir fenomene dönüşüyor. 


Kızıl devrim, duraksayıp bölünmese bile asla galip gelemezdi, çünkü en büyük hedeflerinden biri, inanılmaz bir ulusal gerilim ve ulusal zafer döneminden bu kadar kısa bir süre sonra, çok erken olan İtalyanlardan anavatanlarını almaktı. 
Risorgimento'dan beri. Ulusal gurur, belki de incinmiş ve hırpalanmış halde, hâlâ canlı ve iyi durumdaydı, aslında daha çok, özellikle de incinmiş olduğu için . 
Ustryalov: "Mussolini geniş kitleleri bir çıkmazda bulmuştu ve bu çıkmazı öfkeyle Anavatan sevgisi vaazlarıyla havaya uçurmuştu." Bir İtalyan Faşist sloganı dikte 


ediyor: "Anavatan reddedilmedi - fethedildi!" - La Patria non si nega, si conguista! 
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Faşizm, çeşitli yerlerde destek bulmaya başlar ve fikirlerinde genellikle çelişkili, ancak Mussolini'nin ateşli ve radikal konuşmaları ve makaleleriyle ustaca yönlendirdiği, henüz net bir şekilde tanımlanmamış bir duyguyla birleşen renkli bir üye paleti oluşturur. O olmasaydı, bu hareket (ya da o sırada Faşistlerin kendilerine verdikleri adla "anti-parti") asla temellerini atamaz ve savaşan gruplara bölünemezdi. O, Fasces'in sembolünü yaratan, o gizemli duyguyla birbirine bağlanmış, çubuklarının baltasıydı. Faşizmde farklı grupları birleştirdiği gibi, farklı İtalyanları da tek bir ulusta birleştirecekti - 


“İtalya'yı yaptık, 


şimdi İtalyanlar yapmalıyız.” 

Ve İtalyanlar, sosyalistlerin ve işçilerin hayal kırıklığına uğrayarak sonunda sağlamadıkları radikal, devrimci araçlara aç, sürüler halinde Faşizme akın etti. Artık aşırılıkların cazibesi, Kara Gömlekliler mangalarını kuran ve artık hayatın her kesiminden devşirilen adamların niteliklerine kaydırılmıştı: güç, onur, kararlılık ve cesaret. Kızıl İlerleme, Faşizmin militan vatanseverlikle - sosyalizm ve milliyetçiliği birlikte - birleştirdiği devrimci çağrı üzerindeki tekelini kaybetmişti. Mussolini şöyle diyor: “İtalyanları seviyorum, benimle aynı kana sahip, aynı alışkanlıklara sahip, benim dilimi konuşan, 


aynı tarihe ait insanlar. 


Sonra bütün ülkelerdeki asalakların her türünden nefret ederken, işçileri severim... Hayatı iyileştirmek için uluslararası kimerayı kabul etmek hiç de gerekli değil. İnsanın Anavatanını ve milletini reddetmesine 


gerek yok, çünkü kendi annesini reddetmek önce saçma, sonra suçtur...” 


1921'de Kara Gömlekliler İtalya'da günlük hayatın bir gerçeği haline geldi. 
Aynı yılın Kasım ayı Faşist Kongresi verilerine göre Faşist örgütler şunlardan oluşuyordu: 24 bin sanayi 


işçisi, 34 bin tarım işçisi, 18 
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bin toprak sahibi, 20 bin öğrenci, 22 bin devlet ve özel hizmetli, 18 bin sanayi ve ticaret burjuvazisi, 12 bin öğretmen ve “serbest meslek” insanı olmak üzere toplam 150 bin civarında. Böylece Faşistlerin üçte 


birinden fazlası köylerden geliyordu ve diğer üçte birinden fazlası entelektüeldi. 


Faşizm, doğası gereği zaten sıcak kanlı olmasına rağmen, savaş zamanı deneyimiyle suçlanan, gergin ve eyleme hazır hale gelen gençlik arasında yaygın bir popülerlik buluyor. Devletin kararsız ve ürkek doğası onları kızdırdı ve hakların yasallığını ve evrensel değerini sorgulamalarına neden oldu ve güçlü olanın doğru yapacağından daha fazla emin oldular. Faşizm, ulusu canlandırmayı, kendi gençlik gücünü geri getirmeyi amaçlayan bir gençlik hareketi olduğunu ilan ediyor. Burada Faşizm içindeki Fütürist unsurlar (kendilerini genellikle Romalı gelenekçi unsurlarla çelişki içinde bulurlar) daha hızlı dans etmeye başlarlar ve bir noktada Marinetti , İtalyan Senatosunu bir "Gençlik Konseyi" ile değiştirmeyi teklif eder. Fiume'yi alan 


aynı gençlik şimdi Faşizme katılmıştı ve en popüler Faşist ilahisi 


gençliğe bir övgü. 
Giovinezza, giovinezza, 
Primavera di bellezza. 


Nel faşizm ve la salvezza 


Della nostra liberta 


Gençlik, gençlik 
Güzelliğin pınarı, 
Faşizmdedir kurtuluşumuz 
Özgürlüğümüzün. 
Faşizm, fütüristler ve gelenekçiler, cumhuriyetçiler (cumhuriyetin kurulmasını desteklemek anlamında) ve monarşistler, aydınlar, bürokratlar, burjuvazi, köylü 


toprak sahipleri ve küçük işletme sahipleri arasında destek ve "yol arkadaşı" buldu. 
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Katoliklerin (Hıristiyan karşıtı kırmızı retoriği hoş karşılamayan), öfkeli vatanseverlik veya sınıf çıkarları tarafından motive edilen herkes ve herkes. Bu, Faşizmin farklı bölgelerde farklı bir tada sahip olmasına, hem ulusal bölünmeyi hem de bunun üstesinden gelinmesine yol açtı. 

Faşizm, sınıf ayrımları da dahil olmak üzere tüm ayrımları aşan, hem burjuvaziye hem de proletaryaya gereği gibi borçlu görülen şeyleri vaat eden, ancak her ikisinin de açgözlü hırslarına karşı uyarılar yayınlayan pan-ulusal bir fenomen olarak ortaya çıktı. Böyle bir uyarı doğrudan Mussolini'den geldi : “ Faşist siyasetin kapitalistlere hizmet edeceğini iddia etmeyin. Çeşit çeşit burjuvazi vardır. Teknik ve tarihsel 


gereklilik nedeniyle saygı duymak zorunda olduğunuz bir tanesi. 


Sanayiyi yaratan ve yöneten bu zeki ve üretken burjuvazinin gerekliliğini siz de hissediyorsunuz. En azından tarihin şu anki döneminde onsuz yapamayız. Bir de cahil, tembel ve asalak bir burjuvazi var. (...J Emin olun, kapitalist çevreler kendilerine aşırı ayrıcalıklar vermemizi umarlarsa yanılıyorlar. Bizden asla böyle bir şey alamayacaklar. Ancak öte yandan, kelimenin tam anlamıyla burjuvalaşan bazı işçi çevreleri, sistemimizden ister seçim olsun ister başka türlü haksız avantajlar elde etmeyi umarlarsa, aynı şekilde yanılıyorlar. Bunların hiçbirini asla göremeyecekler.” 
Bir başka noktada da, “Burjuvazi bizim onların paratoneri olacağımızı umarsa yanılıyor demektir” diyor . Faşizm kendisini "girişimcinin dostu ama burjuvanın 


değil" ilan eder . 


Genç destekçilerinin bu yaygın desteği ve harekete geçme arzusuyla, Kızıl İlerleme'nin içeriden durdurulup parçalanmasıyla Mussolini , söyleminin vurgusunu dış politikadan iç siyasete kaydırır ve aynı araçları kullanarak düzeni kuracağını ilan eder. sosyalizm şiddet yoluyla düzensizlik yaratmak istedi. Kara Gömlekliler olarak 


bilinen birimler halinde organize olurlar. 


Sguadristi, her Faşiste hizmet, düzen ve 
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Şövalye Tarikatlarınınkine benzer bir birlik. Faşist Tüzük, "Faşist partinin kendisi bir milistir" diye dikte eder. Bu Tarikata katılmak, eskisinin yerine kurulacak olan yeni dünya için yeniden doğmak demekti: “Faşist Savaşçının kendi ahlakı vardır. Aile, siyaset, sosyal 


ilişkilerle ilgili genel ahlak kuralları ona yabancıdır.” 


1921'den itibaren Faşizm silaha sarılır, örgütlenmesini militarize eder ve merkezileştirir. Aynı yılın Aralık ayında hareket bir siyasi partiye dönüşür - Partito Nazionale Fascista, Ulusal Faşist Parti, Ulusa hizmet şarkısını söyleyen ilk somut siyasi programlarıyla tamamlanır - Devlet, Ulusun yargısal bir tezahürü olarak ilan edilir. ancak mevcut devlet milli değerlerin taşıyıcısı rolünü yerine getirmiyorsa, Millet adına parti onun yanında değil, 
karşısında duracaktır. Program ayrıca diğer konuların yanı sıra ulusal sendikalizmden, 8 
saatlik çalışma gününden, fabrikaların kontrolüne işçilerin katılımından, yabancı çıkarlardan, ordunun geliştirilmesinden, Faşist Milislerin yaratılmasından bahsediyor, Faşist gençliğin önemini vurguluyor. yanı sıra parti yapısı ile ilgili bir takım şeyler. Faşist 


teorisyenlerden biri, "faşizm, sağlıklı eski ile gerekli yeninin bir sentezidir" diyor. 


Avukat Giordani'nin ölümünden sonra ülke, hem bireyleri hem de kitleleri hedef alan Faşist terör dalgaları tarafından süpürülür. 
Cezalandırıcı eylemler ve misilleme eylemleri, tüm kişilere karşı başlar. 
Millet düşmanı sayılanlar ve saldırmaya cüret edenler 
Faşist ya da Italo Balbo'nun dediği gibi: "Her şeyden önce düşmanlarımıza terör salmalıyız. 
Bir faşist ceza görmeden öldürülemez.” Gençlik enerjileri, milliyetçi gerilimler, vatansever öfke nihayet taşmaya başlar ve Faşist şiddet hedeflerini bulur: kırsal kesimde kızıl köylü birlikleri ve kooperatifler yanıyor - Anavatandan vazgeçmek isteyenlere karşı bir grev, onların devrimi başarısız oldu; müttefik elçiliklerinin kırık camları - parçalanmış zafer için 


intikam; bir Popolari 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sosyalistlerle ittifak yaptığı için kooperatif yakıldı; Uçan Kara Gömlekliler mangaları tarafından saldırıya uğrayan rastgele düşmanlar. Biraz sonra, hint yağı düşmanı "bitirmek" için yaygın bir yol haline geldiğinden, yaralanmaya hakaret eklenecektir . 
Bunu her zamanki haydutluk suçlamaları takip eder, ancak Faşistler, Kızıl şiddeti geri püskürtmenin tek yolunun, Hitler'in Mein Kampf'ın sayfalarında yazacağını tekrarlayarak, siyahların şiddeti olduğunu kanıtlarlar. Italo Balbo yine meselenin özüne iniyor: “(Şiddet) devrimci hedefe ulaşmanın en hızlı ve en kesin yoludur. |...J Burjuva ikiyüzlülüğü yok, duygusallık yok; doğrudan ve keskin eylem, ne pahasına 


olursa olsun, sonuna kadar gerçekleştirildi. 


Faşist terör 1921 yazı ve sonbaharında doruğa ulaşır. 
Ve şimdi Faşist Ejderha ile karşı karşıya kalan Kızıl İlerleme yıllarında olduğu gibi, hükümet pasif ve sessiz kaldı. İlk başta devlet, Kara Gömlekliler'i işçi ve burjuva çıkarlarını müzakere etmek için yararlı bir araç, onları hizada tutacak bir öcü olarak gördü, ancak bunu yaparken, bir devlet içinde sanal bir devletin gelişmesine ve Mussolini gelene kadar düşmanlarına karşı çılgınca koşmasına izin verdiler .tüm ulusa yüksek sesle övünmek: "Faşizm zaten kazandı çünkü sosyalizm zaten her yerde yenildi." Aynı yılın Nisan ayında Giolitti, yeni seçimlerin onu reform planlarına karşı çıkan tüm unsurlar olan sosyalistlerden, komünistlerden ve Popolari'den temizleyeceğini umarak Temsilciler Meclisi'ni feshetti. Seçimler sırasında Faşistleri de içine alan bir “Düzen İçin Partiler Bloğu” kurar . Ancak 15 Mayıs seçimleri, sosyalistlerin liberallere karşı birkaç sandalye kaybetmesine rağmen çoğunluğu sağlayamadığı için umutlarını gerçekleştirmemişti. Bunun yerine Popolari parlamento makinesinin kontrolünü elinde tuttu, ancak şimdi ilk kez Faşistler, biri Mussolini'nin kendisi tarafından alınan 30 sandalyeyle masadaki yerlerini aldılar . 
Haziran sonunda, Giolitti'nin kabinesi istifa eder ve 4 Temmuz'da yerini sosyalist 


bir hükümet alır. 


Başbakanlık sırası yalnızca şu ana kadar sürecek olan reformist Bonomi 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gelecek yılın şubat ayı, tüm selefleri kadar aciz olduğunu kanıtlayacak. 


Sosyalistler ise sabote etme yollarına devam ettiler. 
parlamentodaki temsilcileri, burjuva doğası nedeniyle yeni hükümete sert bir şekilde karşı çıktıkları için kendi çabalarıyla parlamento aracılığıyla sahip olabileceği her türlü gücü ortadan kaldırdılar. 
Bu arada Faşizm, safları yıldan yıla artarak zafere giden emin yürüyüşünü sürdürdü: 1919'da Faşist Ejderha hâlâ uyuyordu, sayıca azdı; 1920 sonbaharında onu harekete geçiren on binlerce takipçisi vardı; bir yıl sonra 150 bin kişiydi, kanatlarını İtalya'ya yaydı ve düşmanlarına ateş püskürdü; 1922 yazında 470 bin üye topladı (bunların 277 bini köylü ve tarım işçisi ve 72 bini sanayi işçisiydi) ve 
aynı yılın sonbaharında iktidara geldiğinde yaklaşık bir milyona ulaştı. güçlü. 1921 


sonbaharında Kızıl İlerleme fiilen bastırıldı, ancak siyasi kriz büyümeye devam etti. 


ROMA'YA YÜRÜYÜŞ 


Sosyalizm ve Kızıl İlerleme tamamen ezilmişken, Mussolini gözünü liberal hükümete diker. 1 Aralık 1921'de yaptığı konuşmada, eğer hükümet Faşistleri yeterince kızdırırsa, faşistlerin devlete karşı komünistlerle birleşeceklerini ve ardından komünizmi hızla yok etmekle tehdit ettiğinde, rota değişikliği büyük ölçüde açık 

bir şekilde ortaya çıktı. Devlet, Faşizmin Kızıl İlerleme'ye karşı bir araç olarak yararlılığının sona erdiğine inandığı bir zamanda gelen güçlü bir tehdit, ancak artık 


fiilen güçsüzdü. 
Buna karşı. Ustryalov durumu renkli bir şekilde şöyle anlatıyor: “Başlangıçta Faşizmin özgür adamlarını kayıran Giolitti, çağırdığı güçler karşısında çaresiz, kötü 


şöhretli büyücüye bir dereceye kadar benziyordu. 
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Anti-kırmızı ilaç o kadar etkili oldu ki, şimdi Roma'nın resmi "pembe" hükümetini tehdit etti." Buna karşılık Bonomi, daha sonra son Roma İmparatoru onuruna Romulus Augustulus olarak anılacak olan Luigi Facta'ya geçen Başbakanlık 


koltuğunu da aynı şekilde tutamadı. politikacılar. 


Küçük parti ilişkileri oyunlarını oynamaya devam eden İtalyan parlamentarizminin gidişatına eşit. Sosyalistler muhalefetinde kararlıydı, Popolari bocalamaya ve bocalamaya devam ederken, parlamento dışındaki desteğiyle cesaretlenen küçük Faşist çetesi orantısız bir kabadayılıkla hareket etti ve bunların tümü parlamentonun prestijini kötüleştirdi. Sonunda, Mussolini'yi zorla ele geçirme fikrine doğru daha da ilerleten "Faşistlere boyun eğdirmekten" söz ediliyor . Makaleleri devlete, demokrasiye ve liberal hükümete karşı öfke ve küçümsemeyle dolu. Faşist eylemler ülke çapında yenileniyor, şimdiye kadar tam olarak oluşturulmuş ve örgütlenmiş olan Faşist silahlı kuwvetler, tüm şehirleri ele geçirerek, onları hala etraftaki küçük kırmızı varlıklardan temizliyor ve kendi kural ve yasalarını ilan ediyor. Ferrara, Bologna, Ravenna ve Cenova, Faşizmin bu tür 


kaleleri haline geldi. her ikisi de 


sosyalistler ve komünistler şimdi hukuk devletine dönüş için hükümetten yardım ve koruma istiyor. Balbo alay ediyor: “Bu sosyalistlerin ne kadar da devrimci bir dokusu var! Kendilerini savunmak için Kraliyet Carabinieri'den başka argümanları yok...” Her türlü kanunsuzluk suçlamasına Faşistlerin cevabı şuydu: “Yasaya büyük saygı duyuyoruz, ancak aynı zamanda, adil hedeflere yönelik hırslarımızda, 


çiğnemekten geri durmayacağız. çok yavaş hareket ederse veya başarısız olursa.” 


Hem hükümet hem de sosyalistler, kendi krizlerinin bir başka aşamasına giriyorlar. Faşistlerin solcu Katoliklerin lideri Guido Miglioli'nin evine düzenlediği saldırının ardından, Facta hükümeti dağılmaya başlar . Popolari, protesto için 


hükümet çoğunluğunu terk etti. 
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Bu arada sosyalistler, Eylül ayında, hükümetle işbirliği yapmak isteyenler ile muhalefeti sürdürmek isteyenler arasında, birincisinin partiden ihraç edilmesine yol açan başka bir bölünme yaşadılar. İkincisi, Genel Çalışma Konfederasyonu ile herhangi bir koordinasyon olmadan, 1 Ağustos'ta yapılması planlanan yeni bir genel grev fikriyle oynamaya başladı. Bu Kızıl İlerleme'nin son, çaresiz, ölmekte olan çığlığıydı. Mussolini , ülkedeki tüm antifaşist güçlere son darbeyi indirmek için bunu ustaca kendi avantajına kullanmıştı. Grevin daha ilk gününde gazetesinde hükümete uyarıda bulunuyor: “Hükümet genel grevi 48 saat içinde 


durdurmazsa faşistler yapacak.” 


Grev başarısız oldu ve 3 Ağustos'ta resmen dağıldı. 

olmadan Faşist katılım, Hangi verilmiş inanç 
Mussolini'nin iktidarsız liberal devlete yönelik ek eleştirilerine . İyileştirilemedi, sadece yok edildi. Yeni hükümet krizi, grevin başlamasıyla tam zamanında sona ermişti ve Facta 


konumunu koruyordu, ancak artık günleri sayılıydı. 


Mussolini artık tamamen devrimci bir devralmaya kararlı. Hem teknik hem askeri hem de ideolojik hazırlıklar yapılıyor. Kara Gömlekliler silahlanıp silahlanırken, Mussolini makale üstüne yazı yazıyor, nutuk üstüne konuşma yapıyor, her birinde tehdit ve uyarılarda bulunuyor: “Liberal hükümet, arkasında yüzü olmayan bir maskeden başka bir şey değil!”; “İyileşsin diye cezalandırılmayı hak eden bir proletarya var ve bizden nefret eden, saflarımızı karıştırmaya çalışan, hakkımızda yalanlar yayan gazetelere para ödeyen bir burjuvazi var, bu burjuvaziye bir damla merhamet etmeyeceğim. ” 20 Eylül 1922'deki ünlü Udine konuşmasında "Ya Roma ya Ölüm!" “Ulus karşıtı bir hükümete karşı bir ulusun mücadelesinden” bahsediyor . 
Faşizmin amacı çok açık bir şekilde ifade edilmiş, konuşmadaki bazı kelimeler sanki Corneliu Codreanu'nun kendisi tarafından söylenmiş gibi o kadar tanıdık geliyor ki: "Yönetmek 


istiyoruz. 
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İtalya. Bizim inancımız, hırsımız budur. İtalya hiçbir zaman kurtuluş için program sıkıntısı yaşamadı. Eksik olan gerçek insanlar ve gerekli iradeydi! Biz yeni bir İtalya'ya hükmedebilecek yeni bir halkız. 

Faşizm kendi omuzlarına büyük bir sorumluluk yükleyecektir.” 

İktidarı almanın önünde tek bir engel vardı, o da içeriden gelen. Hem Monarşistleri hem de Cumhuriyetçileri kendi saflarında birleştiren faşizm (Mussolini'nin kendisi tüm hayatı boyunca ikincisi olmuştur), Kral meselesi üzerinde bölünmekle tehdit edildi - Faşist devrim tarafından tahttan indirilecek miydi, değil miydi? Mussolini bu en kritik saatte, özellikle de önemsiz bir mesele yüzünden güçlerini bölme riskini almayacaktır. Kral, Parlamento gibi, edilgendi, iktidarsızdı, kısacası, Faşist iktidar için bir tehdit oluşturmuyordu - saflara katılmaması için hiçbir neden yok, ya da Ustryalov'un dediği gibi: "Faşizmin monarşisi monarşinin büyüsüyle satın alındı.” Kral, bu noktada tamamen sembolik ve kültürel konumunu 


ancak Faşizme verdiği destek karşılığında koruyabilirdi. 


Kralın kararına bağlı olarak, Faşistler iki slogandan birinin altında yürüyeceklerdi: 

ya Faşizm ile Kral'ın liberal devlete karşı birliğidir - çok yaşa Faşist Monarşi!; ya da Faşizm hem Kral'a hem de liberal devlete karşı yürürdü - Faşist Cumhuriyet'in şerefine! Mussolini, Udine'deki Monarşi sorununu böyle sormuştu. Dahası, şöyle diyor: “Faşizmdeki cumhuriyetçi gelenek, İtalyan Monarşisinin yeterince monarşist olmamasıyla açıklanıyor. (...| monarşinin ise "faşist devrim" denen şeye karşı dönmesi için hiçbir nedeni yoktur. Kendi çıkarınadır. Böyle yapsa ve kendini düşmanlarımızın saflarında bulsa, ona merhamet edemeyiz ya da onu kurtaramayız, çünkü bu bizim için bir ölüm kalım meselesi olur... Neden biz cumhuriyetçiyiz ? 
Bunun böyle olduğu söylenebilir, çünkü hükümdarlık yetmeyen bir hükümdar 


görüyoruz!" Bu formüller çok anımsatıyor 
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Fransız aşırı kralcıları tarafından memnuniyetle karşılandı ve Faşist saflardaki monarşistler ve gelenekçiler ve 


Cumhuriyetçiler için kabul edilebilir. Kral sorununun çözümü Kral'ın kendisine bırakılacaktı. 


Faşizm de aynı şekilde, daha radikal bir biçimde Hıristiyanlık karşıtı başlangıçlarından vazgeçiyordu. Mussolini bu konuda Nietzsche'nin öğrencisiydi ve 1919'da 28 Eylül'de Milano'daki bir konservatuvarın salonunda şöyle konuştu : uhrevi gerçeklere inanç ve mucizevi her derde deva ilaçlardan nefret etmek.” Bu, tıpkı cumhuriyetçiliğin, Mussolini için hala bazı gerçekleri barındıran, ancak Faşizmin iktidara yükselişinin uzun yolunda rafine edilecek olan sosyalist geçmişin kalıntıları olması gibi, bu, kaç Katolik'in onun tarafına akın ettiğinden açıktır. yıllar. Tarihsel bir ulusal bölünmeyi kırmanın başka bir 


yolu olarak başkalaşım gerekliydi ve Vatikan'a da aynı şekilde yeri teklif edildi. 


Devralmadan sonra Faşist devlet içinde. Faşist Milisler bir anda 

nokta yeminlerini güncelliyor, şimdi üyelerinin hem Tanrı'ya hem de Anavatan'a yemin etmesini sağlıyor, ancak bu onları Popolari'ye saldırmaktan alıkoymayacak. 27 Haziran 1922'de Mussolini , hem kendi saflarındaki hem de geniş İtalyan kitlelerindeki Katoliklere korkacak hiçbir şeyleri olmadığına dair bir mesaj daha gönderir : bazı materyalistlerin 


aptalca arzuladığı gibi. 


Dini, ne Papa'nın hayal ürünü, ne de halkı köleleştirmekle ilgilenen zalimlerin sinsi bir oyunu olarak görüyor.” Hatta ilk parlamento konuşmasında şöyle derdi: "Zor görevimi başarıyla gerçekleştirmemde Tanrı bana yardım edecek." Mussolini'nin kendisinin bir tür dini uyanış yaşamış olması muhtemel değildir , daha ziyade (Vatikan'ı önündeki en büyük 


engellerden biri olarak gören) Machiavelli'nin öğretilerini takip ediyordu. 
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İtalya'nın birleşmesine giden yol) veya Ernst Niekish'in başka bir deyişle : "İtalya uğruna Katolikliğe bile muktedirim." 

Evini faşizmde bulan başka bir grup, temsilciler eski milliyetçiliğin asimile edilmesi en kolay olanıydı, üstelik Faşizm onu baştan aşağı dönüştürmüş ve toplumun üst kabuğunun yorgun ve can çekişen havasız dolaplarından kurtararak geniş insan kitlelerinin erişimine açık hale getirmişti. 1919'da Faşist ve Milliyetçi programların hiçbir ortak yanı yoktu, ancak yıllar geçtikçe farklılıklar silinip gitti ve Milliyetçiler, kendileri için çok değerli olan fikirlerin Faşizmde gerçekleştirildiğini açıkça gördüler. Sonunda Milliyetçiler, 1923 Mart'ında resmen Faşizme entegre oldular. 
Corradini, iki hareketin aynı inançları taşıdığını ancak onlara iki farklı yönden yaklaştığını doğru bir şekilde özetledi: eski Milliyetçilik, seçkinlere özel, savaş öncesi bir fenomendi, oysa Faşizm kendi içinde savaş sonrası, kitlelerin yeni bir Milliyetçiliğini benimsedi ve bugün yaygın olarak milliyetçiliğin tanımı olarak kabul ettiğimiz bir milliyetçilik. Aynı 


gelişme, başka yollarla, 


Almanya'da NSDAP aracılığıyla ortaya çıkacaktı. 

Tüm Faşist güçler birleştirilmiş, örgütlenmiş, silahlanmış ve ideolojik olarak hazırlanmışken, Mussolini nihayet iktidarı ele geçirmeye hazırdı. 24 Ekim 1922'de Napoli'de bir Faşist kongresi toplanır. 

Delegelerin yanı sıra onbinlerce Kara Gömlekli, liderlerini görmek, duymak, selamlamak, Faşizmin gücünü göstermek için şehre geliyor. Duruşmalar bir panayır veya festival havasındaydı, şehrin her yerinde Faşist şarkılar duyulabiliyordu, yerel halk Faşistlerin coşkulu neşesine kapılmıştı. Mussolini'nin konuşması bir kez daha devlete bir ültimatom, sokaklar ile paylaşmak inde the son bir ültimatom 


içeriyordu: “Hükümet milleti temsil edenlerin isteklerine boyun eğmezse kara gömlekliler 


Roma'ya yürüyüş." 
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Ertesi gün Mussolini Napoli'den ayrılır, kongrenin bittiği ilan edilir ve Kara Gömlekliler iz bırakmadan ortadan kaybolur. Roma Yürüyüşü başladı! Kara Gömlekliler'e göre bu bir formaliteydi, zaten ülkeyi fiilen yönetiyorlardı, bu gerçeği en yüksek iktidar makamlarında tanımanın zamanı gelmişti. Codreanu'ya bir başka paralel olarak , "ölüler ve gelecekte yaşayacaklar adına" başkente doğru ilerliyorlar . 
Milliyetçi Mavi Gömlekliler yürüyüşe katılmak için dışarı fırlar. Bu arada Roma, sanki Faşist Ejder'in yaklaşımına karşı körmüş gibi, şimdi sözde koalisyon planları ve diğer siyasi kombinasyonlara dair çılgın söylentilerle birleşen küçük parlamento 


entrikalarına takılıp kalmış durumda. 


27'sinde Roma, seferber olmuş Kara Gömlekliler ordusu tarafından kuşatıldı ve sonunda parlamento perdelerinin ardındaki önemsiz siyaset değirmenini susturdu. Faşizm , "4 uzun yıl boyunca ulusa gerçek bir hükümet veremeyen zayıf ve sefil siyasi sınıfını" devirmek için nasıl yürüdüğünü söyleyerek bildirisini yayınlar . 
Bildiri şu sözlerle sona eriyor: “Yüce Allah'ı ve 500 bin şehidimizin ruhlarını, tek bir amaçla hareket ettiğimize, tek bir iradeyle birleştiğimize, tek bir tutkuyla ateşlendiğimize tanıklık etmeye çağırıyoruz: kurtarmaya yardım etmek, ve 


Anavatanımızın büyüklüğüne hizmet etmek için.” 


On birinci saatte, Facta biraz omurga geliştirmeyi başarır ve ayın 28'inin gecesi tüm İtalya'nın kuşatma altında olduğunu ilan eder. 
Roma devasa bir askeri kampa dönüştürüldü ve bazıları, Kral olmasaydı ya da daha doğrusu Mussolini'nin Kral'a ültimatomu olmasaydı, ulusun tam bir iç savaştan yalnızca bir kıvılcım uzakta olduğunu hissetti. 
Facta, Sıkıyönetim ilanını (fiili olarak zaten yasalaştırılmıştı) Kral TI. Victor Emmanuel'e getirdiğinde, Kral bunu imzalamayı reddetti. Aynı gün hükümet istifa 


etti. Mussolini , Kral adına gönderilmiş bir telgraf alır ve onu vermeye davet edilir. 
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Kral danış. Mussolini , istişarelerle uğraşmak için hiçbir neden görmediğini söyler. 
Bir sonraki telgrafta kendisine Vekiller Kabinesini düzenlemesi teklif edilir. 29'unda Mussolini Roma'da görünür ve hemen Kral'la huzuruna çıkar. Bir saat sonra toplantısından çıkar ve oteline döner, etrafı konuşmasını bekleyen kitlelerle çevrilidir: “Faşistler! Vatandaşlar! Faşizm Tam Zafere Ulaştı! Roma'ya - hükmetmek için çağrıldım. Birkaç saat içinde bir bakanlığa değil, bir hükümete sahip olacaksınız. 


Yaşasın İtalya, Yaşasın Kral, Yaşasın Faşizm!” 
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Herhangi bir ulusal karakterin aşırı uçları vardır, insanlar en iyi hallerindedir ve 

en kötüleri ise ikisi de aynı kaynaktan, aynı köklerden, 

aynı kan, aynı madalyonun iki yüzü. İtalyan karakterinin karakteristik kökü, her şeye sahip olma arzusu gibi görünüyor ve bu, Savaşın sonucuna tepkilerinde, "sakatlanmış zafer" sloganında kendini gösteriyor. Farklı bir insan daha terbiyeli bir şekilde tepki verebilir ve elde ettikleri şey için mutlu olmaları gerektiğini hissedebilir ve umduklarından daha azıyla yetinebilirlerdi. İngiliz karakteri ve İngiliz İmparatorluğu düşünülebilir - daha hesaplayıcı, kelimenin belirli bir anlamında daha olgun , daha küçük anlaşmaları kabul etmeye hazır ama her zaman 


sömürülecek başka yollar arayan. Ancak İtalyan ruhu farklı türdendir. 


İtalyanlar en kötü hallerinde kararsız, tereddütlü, utangaç görünüyorlar - arzularına hala umutlu gözlerle bakıyorlar, ancak ona tam güçle uzanmaya cesaret edemiyorlar, bunun yerine çok ürkek jestleri tercih ediyorlar. Bu, daha önce incelediğimiz Parlamenter oyunlarda görülebilir, yani hükümetin hem burjuvazi hem de sosyalistlerle nasıl dost olmaya ya da onları yatıştırmaya çalıştığı, nihayetinde daha cüretkâr davranan ikincisine boyun eğdiği, burjuva ise çoğu 


zaman kabul ettiği. devletin talepleri. “İki sandalyeye oturulmaz” ama bu 


tam olarak her İtalyan hükümetinin yapmaya çalıştığı şey, aslında tüm sandalyelere aynı anda oturmaya çalıştılar. Konumlarını korumalarına yardımcı olmak ve diğer reformları yürürlüğe koyma yetkisi vermek için seçim reformlarını zorlayacaklardı ve bu her seferinde yüzlerine patladı. Kısacası, İtalyanlar en kötü ihtimalle hala hepsini istiyor ama hiçbirine sahip olamıyorlar. 

Bununla birlikte, en iyi hallerinde, İtalyanlar vahşi, pervasız, cüretkardır ve hayattan her şeyi almak isterken, bunun için gerçekten gitme cüretinde bulunurlar, 


bu nedenle kararsız ve tutkulu olan her şeyden nefret etmekten kendilerini alamazlar. 
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ürkek. Hayat yaşayanlar içindir, her şeyi bir maceraya dönüştürün - bu İtalyan bakış açısıdır. İtalyan askeri, cephe hattı değişmeden haftalarca siperlerde oturmaktan sıkıldığında, dişlerinde hançerler ve ellerinde bombalarla hiç kimsenin olmadığı toprakları ele geçirecek pervasız Arditi'yi doğurdu. düşman siperi. İtalyan devletinin ürkek müzakereleri Fiume'nin bağımsız bir şehir devleti olduğunun ilanına yol açarken, tutkulu şair D'Annunzio onu zorla almak için gönüllüler toplar, bir Naiplik kurar ve ardından onu korsanlıkla finanse eder. takipçiler canlı silahlar 


ve el bombalarıyla oyun dövüşleri yapıyor. 


Bu "müzeler ülkesi", geçmişi (ve onların düşmanları, "pasteistler" - pass&iste) paramparça etmeye hazır Fütürist hareketi doğuruyor - İtalyanlar heykel değil, frensiz yarış arabaları! 

Marinetti, yiyeceklerde bile en kötü İtalyan niteliklerinin tüm kaynaklarını ortadan kaldırmaya çalışıyor: "Artık makarna yok, çünkü bitkinliğe, karamsarlığa ve tutku eksikliğine neden oluyor." Bütün bu figürler yaşama ve tehlikeye olan aşklarının 


şarkısını söylüyor: 


* “Bırak nefes alayım! Rüzgârı içeyim, tehlikeyi hissedeyim, huzursuzluğumun kıvılcımlarını, yıldızlarını söndüreyim! Sessizliği, zaferi ve geceyi yeniden yaşayayım!” -D'Annunzio 

* “Arzumuzu köklendirmek mümkün değil, tutkularla savaşmak günahtır. 
hayata karşı.” -D'Annunzio * 

“İdeal'in beyaz ve bakan gözlerinin altında gölgeli ölüme dalmayı savunuyoruz. . örneğin, bize - .Ve biz kendimiz döşeyeceğiz güneşte parıldayan güzel kırmızı bir üniforma giydiren, saçlarımızı alevlerle yağlayacak, saçlarımızı kurşunlarla geriye doğru 


fırçalayacak olan öfkeli savaş Terzisine kendimizi bırakmak. . ” -Marinetti 


*"Kendi adıma tek bir teklifim var: her şeye cesaret et." - 
Italo Balbo 
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İtalyan en kötü haliyle aşırılıklardan korkarken, en iyi ihtimalle İtalyan tüm aşırılıkları kucaklamak ister ki bu, ironik bir şekilde, D'Annunzio'nun Fiume'sindeki “Yoga” hareketini diktatörlük kavramını sorgulamaya yöneltiyor: onlar buna inanmıyorlar herhangi bir insan pek çok görüşü ve pek çok aşırılığı kabul edebilir. 
Guido Keller, yaşamın doluluğunun kesin işaretinin karşıt konumları kucaklama diyalektik kapasitesi olduğunu ilan etti. Buna karşılık, tek bir kişinin diktesi, hayatın kendisinin olumsuzlanması olan yıkıcı bir monotonluk yarattı. Hayatın tüm uç noktalarını kucaklamak için istek ve çaba göstermeye cüret etmek, ancak aynı zamanda tek bir adamın hükmedeceğine ve tam olarak bunu yapabileceğine güvenmemek - bu kendi içinde bir çelişkidir, İtalyan ruhunun ne olursa olsun 


kucaklamaya cesaret ettiği bir çelişkidir. 


İtalyan ruhunun bu özlemlerinin gülünç olduğu düşünülebilir, ancak aslında kesinlikle gerçek ve organiktirler, tüm yaşama nüfuz eden ve en keskin ifadesini İtalyan halkında bulan daha derin bir gerçeğin ifadesidirler. yıkım olmadan yaratılış, ölüm olmadan yaşam olmaz ve her zaman şafaktan hemen önce en karanlıktır. İtalyan ruhunu canlandırmak için geçmişi kırması gerekir; gerçekten yaşamak için tehlikeyi kucaklamalı ve ölüme meydan okumalı ya da Balbo'nun dediği gibi "tehlikenin gururunu" bilmeli; güneşin İtalya üzerinde bir kez daha 


doğmasına yardımcı olmak için önce yanan sosyalist dumanıyla kapatılmalıydı. 


kolektifler. 


“... kılıcın çifte kenarı, bizi tam olarak vajraya geri götüren, Sözün yaratıcı ve yıkıcı ikili gücünü temsil eder. Nitekim ikincisi, özünde bir olmasına rağmen, gerçekte tamamlayıcı olmasına rağmen görünüşte zıt iki yönü altında tezahür eden bir gücü de sembolize eder. Bu iki yön, tıpkı kılıcın iki kenarı veya diğer benzer silahlarla temsil edildiği 


gibi, burada da iki karşıt tarafla temsil edilmektedir. 
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ir 


vajra noktaları; bu sembolizm, kozmik güçlerin bütünü için de geçerlidir..." 


-Rene Guenon, Kutsal Bilimin Sembolleri 


Bu nedenle, Faşizmin iktidara yükseliş tarihi, bir yanda yalnızca Kızıl İlerleme ile Faşist Ejderha arasındaki mücadelenin değil, aynı zamanda İtalyan ruhunun iki tarafı arasındaki mücadelenin de tarihidir. 

İtalyan devleti ve sosyalistleri, İtalyanların onları en dip noktalarında beceriksizce paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak 


paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak 


paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak paytak 


paytak paytak paytak paytak paytak paytak pay ala İtalyanlar'a italyanların kararsız doğası. Devlet daha kararlı olsaydı, muhtemelen 


reformlarını zorlayabilir ve Kızıl İlerleme'yi uzakta tutabilirdi. Sosyalistler daha kararlı olsalardı, ya savaş çabalarını desteklemeyi ya da savaşı kendi devrimci hedeflerinin avantajına kullanmayı seçerlerdi, bunun yerine pasifliği seçtiler ve tarih onlara her şeye sahip olmaları için bir şans daha sunduğunda, bir kez daha kanıtladılar çok çekingen 

Yazılarımızda, tüm şampiyonlarımızın selamladığı tek bir Dünya Görüşü olduğu, hem NS Almanya'nın hem de Faşist İtalya'nın özünde aynı şeyi temsil ettiği, ancak bunun farklı ifadeleri olduğu konusunda defalarca ısrar ediyoruz. İtalyan Faşizmi gerçekten de İtalyan karakterinin en iyi ifadesidir, onların Ulusal Gerçeğinin tezahürüdür ve onun 


aracılığıyla hepimizin hizmet ettiği daha büyük Gerçeğin bir tezahürüdür. 


Faşizmin destekçilerinin renkli çeşitlerine, Faşizm tarafından tek bir şey olarak birleştirilen, ortak temel doğalarının keşfedilmesinde uzlaşan farklı ve çoğu zaman zıt uçlara bir bakın. Yine aynı kitaptan Guenon'dan alıntı yapacak olursak, İtalyan halkının ekseni olarak Faşizm'i buluruz : "Eksen, tüm karşıtlıkların uzlaştığı ve yok olduğu, diğer bir 


deyişle mükemmel dengenin olduğu yerdir. -Doğu gelenekleri, 


"Değişmez Orta." Ve çok geçmeden Faşizm, tüm dünyanın ekseni haline gelecekti. 


Risorgimento'nun çalışmalarını tamamlayarak ona gerçek bir birlik sağlayan İtalya. 
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Ve Yoga hareketinin üyelerinin korkularının çok aksine , Faşizm, aslında hayatı bir bütün olarak kucaklayan bir lider tarafından yönetilmeseydi, asla başarılı olamazdı. Adolf Hitler hayattan büyükken, Mussolini hayat kadar büyüktü . Savitri Devi'nin bize sunduğu terimlerle, Mussolini'nin aslında zamanın ötesinde bir insandan çok zaman içinde bir insan olduğu , güneşten çok şimşek olduğu ( Hitler'in daha fazla güneş olması ve yeterince şimşek olmamasının aksine ) iddia edilebilir. 
tarihte dönüm noktası, zamanın kendisine karşı mücadele edeceklerin doğumunu talep ettiği zaman - her şey için bir mevsim, olumsuzlama zamanı ve olumsuzlamayı olumsuzlama zamanı . Saf şimşeğin bile yaklaşan güneşi haber verdiği bir zaman dilimi. 

Ernst Jünger'in sözlerini hatırlayacak olursak, Mussolini bilinçsizce kaderin istediğini isterken, Marksist Clara Zetkin “Mussolini kaderdi” diyecek kadar ileri giderdi . Bu arada Ustryalov, Mussolini'yi bir teorisyen olmaktan çok bir uygulayıcı olarak nitelendirecek , üstelik onu "büyük bir eylem sanatçısı" olarak tanımlayacaktır. Bütün bunlar, Mussolini'nin hayatın kendisinin usta bir şefi olduğunu, içgüdüsel olarak hayatın gelgitlerini hissettiğini ve olayların gidişatını nasıl yönlendireceğini bildiğini, oysa diğerlerinin onlar tarafından sürüklenip götürüldüğünü ve onları herhangi bir şekilde etkilemekten aciz olduğunu söylemektir. . 


"Mussolini ist eine Urkraft" - "Mussolini Elemental bir Güçtür." 


"Kitlelere karşı keskin bir duygu, siyasi sezgi, eyleme susamışlık ve güç iradesi, bir görevlinin el becerisi, organizasyon becerisi, otantik bir İtalyan mizacına sahip canlı bir pratik zihin, güçlü bir kalem ve canlı konuşma - Mussolini 


cömertçe devrimci kriz çağında çok değerli olan bu niteliklere sahip.” 


-Ustryalov 
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Benzer şekilde, Carl'dan bazı daha alakalı alıntılar sağlayabiliriz. 


Görünüşe göre gözden kaçırdığımız tek alıntı lehine Jung, 


bu makaleyi tanıtmak için kullanılır: 


* “Mussolini'nin onda belli bir canlılığı var. O bir erkek - doğal Ive sıcak. ... Gerçek bir insan gibi konuşuyor.” 

* “Mussolini fiziksel olarak güçlü bir adam. Onu gördüğünüzde hemen bunun farkına varıyorsunuz. O orijinal adam ve sirkteki küçük bir çocuğun zevkiyle askeri geçit töreninden keyif alıyor.” 


* "Mussolini yüzeydeki her şeydir, oysa Hitler değildir." 


"Sirkteki küçük bir çocuğun coşkusuyla" - bunda, tüm hayatı bir oyun alanı olarak gören o farklı İtalyan karakterinin en iyi şekilde tezahürü kolayca görülebilir. Bu tutum, aynı şekilde, Sir Oswald Mosley'nin otobiyografisinde Mussolini'nin " tuhaf bir mizaca sahip olduğunu " tanımladığı gibi, kişiyi hayatın mizahına veya başkalarının "Tanrı'nın bir mizah anlayışına sahip" olarak tanımlayacağı şeye karşı çok açık ve takdir edici kılar. 


eğlence duygusu, hayatın iniş ve çıkışlarının canlı bir şekilde takdir edilmesi”: 


“Mizahı basit ve dolaysızdı; neredeyse kışla tadı vardı. Bir gün geldiğimde bana şöyle dedi: 'Dün o sandalyede kimin oturduğunu biliyor musunuz? - İtalya Hahambaşısı. Bana ne dedi biliyor musun? — Biz Yahudiler, suyun üstündeki yağ gibi siz Yahudi olmayanların üzerine çıkıyoruz. — Küstahlığı. Dün gece ne olduğunu biliyor musun? — düşerek öldü.'Mussolini koca kalçasına bir tokat 


attı ve kahkahalarla kükredi.” 


-Sir Oswald Mosley, Hayatım 


Mussolini ve takipçileri haklı olarak alçaklar, isyancılar ve "haydutlar" olarak kabul edilebilirler , ancak hepsi o İtalyan cazibesini, sırıtmayı ve göz kırpmayı içeriyor, asla sadece kötü niyetli değil, aslında çoğu zaman herhangi bir kötü düşünceden tamamen bağımsız 


ve bunun yerine o çocuksu düşünceyle dolu. susuzluk 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şiddet ve haydutluğun içsel olduğu yaşam için. Aslında, çocukların korsanları ve haydutları içeren oyunları nasıl oynadıkları gözlemlenirse ve ardından Arditi'nin, Kara Gömlekliler'in ve Mussolini'nin kendisi de dahil olmak üzere tüm Faşistlerin maskaralıklarına bakıldığında, korsanlık ve eşkıyalığın artık gerçek, artık sadece numara yapmak değil, İtalyan Faşisti masum bir oyunun aynı çocuksu harikasıyla her şeyden zevk alıyor. Mussolini'nin biyografileri genellikle onun nasıl bir zorba ve baş belası olduğuna, aynı zamanda okuldaki diğer çocuklar için doğal bir lider olduğuna ve bu genç, güçlü niteliklerini yetişkinlik yıllarına kadar koruyacağına işaret eder. Bir alçaklar 


hareketi, bir maceracılar ulusu ancak 


okul bahçesi çetesinin lideri tarafından yönetilecek: 


"... İtalyan kitleleri onun jestlerinde, tavırlarında, alışkanlıklarında, "sıkılmış bir Tanrı"dan "öfkeli bir aslana" kadar her şeyin bulunabileceği merak kabinindeki pozlarında sahte hiçbir şey bulmuyor. Ve doğrusu, bu pozlarda kasıtlı olarak 


sahte olan hiçbir şey yoktur. Her insanın kendi kültürel tarzı vardır.” 


-Ustryalov 


Bütün bunlar, Mussolini'nin gerçekten üzgün, soğuk ya da mesafeli olduğu gerçek öfke ve kötülük anları yaşamadığı anlamına gelmez , ancak tüm bu nitelikler Mussolini'nin en kötü halini tanımlar - bazıları gençlik analojisini sürdürmeye cesaret edebilir ve şunu söyleyebilir: Mussolini'nin en kötüsünde üzgün ya da şımarık bir çocuk gibi davrandığını. Temel bir kuvvet benzetmesinde, bunda doğanın tipik bir kaprisini kolayca görebiliriz. İtalyan tutkusu alevlenir, aşırılıkları kabul eder, bu da kontrolden 


çıktıkları anda normale dönebilecekleri anlamına gelir: 


"Geldiğimde Mussolini o kadar öfkeliydi ki, iş arkadaşlarından hiçbiri ona bu konuda yaklaşmaya cesaret edemedi ve bazıları röportajımda onu 


sakinleştirmemi önerdi. ben yaptım 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girişimi ve o bunu çok iyi karşıladı; önce parıldayan gözlerin sert bir bakışı, 


ardından son derece makul ve gerçekçi bir bakış. 


tartışma." 


-Sir Oswald Mosley, Hayatım 


İtalyan karakterinin doğası ve dolayısıyla Mussolini'nin doğası böyledir . Yıldırımın bir tezahürü olarak, zamanda bir adam, onun sürekli değişen akışını somutlaştırmadan edemez. Mussolini'nin kendi hakkındaki görüşüne gelince : "Ben ebedi bir gezginim ve 


ulaşılan aşamayı asla son aşama olarak görmeyeceğim." 
Yine de, tam da bu nedenle, zamanla güneşten çok şimşek gibi bir adam olduğu için, İtalya'da Faşizm için zafer kazandıktan sonra, İtalyan karakterinin bazı olumsuz 


nitelikleri içeri sızıp onu zayıflattığında sendelemeye başlayacaktı. konu olan kendisi 


bir sonraki bölümümüzün konusu. 
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Machiavelli'nin "Prens" inin tüm amacı, 

varsayımsal lider, İtalya'nın birleşmesi için el kitabı, en kötü İtalyan karakteri atmosferinde yazılmış: İtalya'da var olan çeşitli bölünmüş devletler, küçük siyasi çekişmelere ve gizli anlaşmalara, arkadan bıçaklama ve suikast planlarına, ikiyüzlülüğe ve ihanete düşkündü. Savitri Devi'nin “Yıldırım”ının muhtemelen iki yönü olan güç ve kurnazlık olan hem Aslan hem de Tilki olarak bu büyük ülkeyi 


birleştirmeyi ancak umabiliriz . Ve kesinlikle soru yok 


Mussolini'nin bu el kitabıyla kendini silahlandırdığını . Aslında, 

Faşist dergi "Hierarchy" nin 1924 Mayıs baskısında "Machiavelli'ye Prelude" başlıklı bir makalenin tamamını ayırdı. Hem düşmanları hem de dostları onu "Rönesans döneminin İtalyanı", Makyavelci kahramanın niteliklerini somutlaştıran bir politikacı olarak adlandırırdı. 

kimin söylediğine bağlı olarak ya kınama ya da övgü idi. 

Mussolini haklı olarak Machiavelli'nin Prensi olarak adlandırılabilirdi , bu kılavuzun kendisi için yazıldığı kişi, böylece o, İtalya'yı birleştirmek ve İtalya'yı birleştirmek için tek bir amaca hizmet eden, hem kaba kuvvet hem de kurnazlıkla çok sayıda dolandırıcı düşmanı aşabilir. halkı, Machiavelli'nin rüyasını gerçekleştirdi. 
Bu, daha büyük bir amaca hizmet eden salt siyasete karşı mücadele için bir el kitabıdır, düşmanın aletlerini kendisine karşı nasıl kullanacağını ve zayıf noktalarından uygun araçlarla nasıl vuracağını gösteren bir el kitabıdır. 
Mussolini'nin yaptığı tam olarak bu değil miydi ? 

Bunun yerine dış politika retoriğine odaklanarak Kızıl İlerleme'nin kendini aşırı zorlamasını bekledi, ancak odağını içine çevirir çevirmez sosyalistlerin devrimci cazibesini derhal çaldı ve bunu Kara Gömlekliler için talep etti. Düşmanlarının kendisinden başka hiçbir şekilde karşılık veremeyeceğini bildiği zaman ültimatomlar 


ve tehditler savurdu. 
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devletin pasif ve pasif olduğu her yerde, Faşist lejyonları için zafer talep etmek için ortaya çıkacaktı. Sık sık blöf yapardı ve düşmanları onun öyle olduğunu anlayabilirdi, bu yüzden onu görmezden geldiler ve kitlelere kararsız korkaklar olarak görünmelerini sağladılar. Bununla birlikte, bazen sadece bir blöf olarak algılanan 


şey, düşman için çok gerçek ve yıkıcı bir darbe olarak ortaya çıktı. 


Modern liberal akademi tarafından Machiavelli'nin öğretisi hakkında çok şey söylendi ve ahlakı siyasetten ayırdığını iddia etti. Ancak, liberal ahlak, burjuva duygusallığından başka bir şey değildir - elbette öyle derler! 
Machiavelli'nin amaçların araçları haklı çıkardığını öğrettiğini iddia ediyor - yine de gerçekte bu, modernitenin inancıdır, kendi iyiliği için çıplak gücün hedefleri veya çıplak vurgunculuk gibi herhangi bir amacın araçları haklı çıkaracağı. Bunlar günümüz siyasetinin ve ekonomisinin gerçek nitelikleridir - kazanmak ve kar elde etmek için ne gerekiyorsa yapın. Machiavelli'nin gerçekte öğrettiği şey, BÜYÜK ve SOYLU amaçların araçları nasıl haklı çıkardığıydı, çünkü Machiavelli gerçekten de İtalya'yı birleştirmek gibi büyük ve asil bir hedefin peşinden gidiyordu, özellikle de herkesin kendi çıkarları için elindeki her türlü yolu kullanacağı bir ortamda. İtalya'yı bölünmüş halde tutan küçük çıkarlar. Machiavelli, tam olarak yön bulmayı ve ona karşı mücadele etmeyi öğrettiği şeyi vaaz etmekle suçlanmıştı. Ateşe ateşle karşılık verin, ancak böylece ateşi tamamen alt edebilirsiniz, tıpkı Adolf Hitler'in Mein 


Kampf'ta tahmin ettiği ve hem kendisinin hem de Mussolini'nin nasıl yaptığı gibi. 


hareket etti: 


“İtalya'nın vahşi Kızıl çetelerinin vahşetine karşı savaşırken acımasızdı, ahlaksızdı, acımasızdı - tüm bunlar - ama bir vatansever, büyük amaçlar olarak gördüğü şeylere hizmet eden cesur bir adamdı. O da biraz vizyona ve güzellik duygusuna sahip bir adamdı ve kitabesi, yaşamının ve karakterinin 


somutlaştırdığı belirli nitelikleri tavsiye eden kendi sözleriyle ifade edilebilir: 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Gençlik güzeldir, çünkü dünyanın uçsuz bucaksız ve çalkantılı 


panoramasını seyredecek ve yansıtacak berrak gözleri vardır. 


Gençlik güzeldir çünkü korkmayan korkusuz bir kalbi vardır. 
ölüm." 


-Sir Oswald Mosley, Hayatım 


Her bakımdan, "Prens" bir fatih ve birleştirici, bir devrimci için bir el kitabıydı ve Mussolini'nin iktidara yükselişi sırasında paha biçilmez bir kavrayış sağladı. 
Bununla birlikte, nihai hedefe ulaşıldığında, burjuva liberalizminin kurduğu yorgun eski siyasi oyunları ve İtalya'nın bölünmüşlüğünün tarihini nihayet ortadan kaldırmanın ve böylece Machiavelli'nin derslerinin bir kenara bırakılabileceği geçiş noktasını belirlemenin zamanı gelmişti. farklı bir yaş Mussolini'nin gerçekten bocaladığı ve İtalyan doğasının en kötü unsurlarının içeri sızmasına izin verdiği yer burasıydı . Her nasılsa, başarısı için bu kılavuzu bırakma cesaretini gösteremedi ve bunun yerine kendi rejiminin siyasetini aynı şekilde görmeye devam etti. Devirdiği liberal devletin siyasetini hafife almaması - bunun tek mantıklı sonucu, kurduğu 


şeyi baltalamaktan başka bir işe yaramayan eylemler olacaktır. 


Bu tutum tamamen temelsiz değildi . İtalyan Faşistleri gururla şöyle ilan ederlerdi: "Faşist olmak görece kolaydır, ama faşist olarak kalmak zordur", ama yine de bu sözlerin tam anlamıyla canlandırılması için pek bir şey yapılmadı. 
Hareketinin birliğini ve genel olarak İtalyan halkının birliğini sürdürmek için yaptığı yorulmak bilmeyen çalışmasında, Faşizmi kişisel kazanç aracı olarak gören çeşitli oportünist unsurları kaçınılmaz olarak kendine çekti. Bir Faşist figür “Bizden olmayan bize karşıdır” diye şikayet etmişti dört bir yana! Korkaklar ve vurguncular bu çağrıya kulak asmadılar ve iyi şarap, saf olmayan suyla seyreltildi”, ancak küstahlığı nedeniyle Faşist genç tarafından dövüldü. Faşizmin iktidara gelmesi 


sırasında bu unsurlardan bazıları 


38 


Machine Translated by Google 


Mussolini - Machiavelli'nin Prensi 


Mussolini'nin bunu yapmaktan hiç çekinmediği kendi yararına kullanılabilirdi , ancak zafer kazanıldığında temizleme zamanı gelmişti. 
ev. 

Hareket, istenmeyen unsurları ayıklama sürecini başlattığında ve bu da yaklaşık 30 bin üyenin ihraç edilmesine yol açtığında, aslında tam da bu amaç için bazı önlemler alındı. Bununla birlikte, bu önlemlerin çoğu, devrimci dönem için teşvik edilen bir şekilde hareket etmeye devam eden, ancak iktidar elde edildikten sonra sert bir şekilde kaşlarını çatan tabandaki asi unsurları hedef alıyordu. Faşist devlet tarafından hint yağı kullanımının 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması bunun 


sembolik bir örneğidir. 


İç disiplin cezaları, kınama ve geçici ihraçtan, sadece partiden değil, İtalya'nın tüm siyasi hayatından ve ayrıca “ Hain” utanç işaretinden süresiz olarak ihraç edilmeye kadar uzanıyordu. 

Bu önlemler, Faşist lejyonları başıboş bir durumdan kurtarmıştı. 

devrimci çeteyi, ulusun hizmetinde disiplinli bir askeri düzene dönüştürdü. 
Ustryalov'un dediği gibi "Faşizm için İtalya değil, İtalya için Faşizm" 

BT. 

Sorun, bu önlemlerin, en yıpratıcı unsurların barındığı hareketin üst kademelerinde yeterince geniş çapta yasalaşmamış olmasıydı. Gizli bir parazit her zaman disiplinsiz bir takipçiden daha kötüdür. Julius Evola ve "La Torre" dergisi, o sıralarda, rahat konumlarına bir tehdit olduğundan haklı olarak şüphelenen bu 


tür asalak unsurlar arasında başlıca küçümseme nesneleri haline gelmişti. 


"La Torre" nin sayfaları şöyle ilan ediyordu: "Daha radikal, gözüpek bir Faşizm istiyoruz: saf enerji üzerine kurulu ve hiçbir uzlaşmaya tabi olmayan gerçekten mutlak bir Faşizm." 

Mussolini'nin 3 Ocak 1925'e kadar kendi diktatörlüğünü kurmadığı düşünülürse , önce (muzaffer Roma Yürüyüşü'nün hemen ardından) eski tip bir 


parlamenter kabine kurdu. 
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ve Popolari'yi, demokratları ve liberalleri içeren hükümet, Faşizmin daha Faşist olması 


çağrısı hem doğru hem de çok 


Mussolini'nin İtalyan hakkında söylediklerini anımsatıyor. 


monarşi. Mussolini'nin "Biz sadece Monarşi yeterince monarşist olmadığı için antimonarşistiz" diyen Evola , "Biz sadece Faşizm yeterince faşist olmadığı için antifaşistiz" ya da ikincisinden doğrudan alıntı yapacaksak: "Anti-Faşist" etiketi yalnızca uygundur 


Faşizmin ötesine geçmek isteyenlerin işine geldiği ölçüde bize.” 


"La Torre" nin yayınlanmasını çevreleyen çetin sınavın tamamı, daha yüksek güç 


konumlarındaki iklimin etkileyici bir hikayesi olarak hizmet ediyor. 


Faşist devlet içinde: 


“Faşist çevreler önce yayınımız karşısında şok oldular. Ancak kısa süre sonra, özellikle "kulüpümüz" gerçek gangsterlere saldırdığı için, daha şiddetli ve acımasız tepkilerin nesnesi haline getirildik: Faşist "düşünce"nin kibirli temsilcileri rolüyle ödüllendirilen her türlü vasıftan yoksun adamlar ve " sadece Kara Gömlekliler olarak geçmişleri veya donuk fanatizmleri nedeniyle 'kültür' - gerçekten 


acıklı bir gösteri. 
Lİ 


Ceza görmeden hareket etmeye alışkın olan bu "Faşistler", eleştirilerimizle karşılaştıklarında gaddarlaştılar. Kendilerini savunmaktan ve eleştirilerimizi entelektüel düzeyde ele almaktan aciz oldukları için daha doğrudan yollara başvurdular. Bunu aşağılık iftiralar, 'cesur' tartışmalar, davalar ve fiziksel saldırı eylemleri izledi. 
Bir süre, birkaç korumayla (davama sempati duyan diğer Faşistler) birlikte dolaşmaya zorlandım. 

Hedeflerine ulaşamayan bu "baylar", kişisel tanıdıkları aracılığıyla Faşist Parti'nin üst kademelerine ve eski sekreteri Achille Starace'a 


yöneldiler. 


Ls 
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Faşizm içinde, bazı karakter sahibi kişiler, Parti'nin güçlü, etkili üyelerinin 


suçlarını kınadıkları için kötü bir kaderle karşılaştılar. 


El 


Bununla birlikte, tam anlamıyla kültürel terimlerle ifade edilecek olursa, Faşist "devrim" sadece bir şakaydı. Faşist "kültür"ün temsilcisi olmak için gereken tek şey, Parti üyesi olmak ve Duce'ye resmi, konformist bir saygı duruşunda 


bulunmaktı. Geri kalan her şey aşağı yukarıydı alakasız. 


İl 


Faşizm, sıfırdan başlamak, şöhreti ve büyük isimleri yok saymak, her entelektüel adayı radikal bir yeniden değerlendirmeye tabi tutmak yerine, taşralı ve burjuva hırsıyla, ellerinden geldiğince burjuvazinin tüm 'kültürel temsilcilerini! 
kucaklamayı seçti. rejime resmi (ve alakasız) bağlılıklarının kanıtını verin. Bu, Academia d'ltalia'nınki gibi acınası vakalara yol açtı, üyeleri büyük ölçüde agnostik ya da özel inançlarında faşizm karşıtıydı. Ancak aynı şey, Faşist kültür kurumu ve medyası içinde önemli roller verilen diğer birçok erkek için de geçerlidir. Bu nedenle, bu beyefendilerin birçoğunun şimdi demokratik, anti- 


faşist İtalya'da yeni bir üniforma giydiğini görmek şaşırtıcı değil.” 


-Julius Evola, Cinnabar'ın Yolu 


Nihayetinde Mussolini, istenmeyen unsurları kovarak ve geriye yalnızca sadık bir kardeşler grubu, bir çete ve devrimci gazilerden oluşan bir kardeşlik bırakarak partiyi sağlamlaştırma ihtiyacı duydu. Hitler doğal olarak böyle bir bağlılığı istemiş, Mussolini ise aynı sonuca varmak için çalışmalıydı ve bu çabada başarılı olacak tüm niteliklere sahipti. 
Bunun yerine, öncelikle tüm yoldaşlarının şüphelerine ve güvensizliklerine 


odaklandı ve onun derslerinden yararlanmaya başvurdu. 
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Onlara karşı Machiavelli. Sadakat asla teşvik edilmedi ama her zaman sorgulandığında, Mussolini, belirli kişilerin bir yerde çok fazla bağlantı ve prestij biriktirmelerinden korkarak, bazı kişilerin iktidar koltuğunda çok uzun süre kalmasına izin vermeyeceği noktaya kadar , onları yeni bir göreve yönlendirirdi. 
Bazı figürler , en sonunda siyasi yaşamdan tamamen çıkarılana kadar, çok uzak ve 


küçük konumlara yerleştirilerek etkili bir şekilde “sürgün edilecek ” . 


Örneğin, Italo Balbo, her defasında yeni kurulan bir örgütü dikkate değer bir şeye dönüştürerek, yalnızca başka bir yere gönderilmek üzere görevden gönderiye taşınmıştı: Faşist Milisleri, Havacılık ve Libya kolonisini inşa etmekten neredeyse tek başına sorumlu olacaktı. Yine de Mussolini ile ilişkisi çalkantılıydı, çünkü onlar arkadaştan rakibe dönüşüyorlardı, özellikle Balbo'nun kendi karizmatik 


popülaritesi, Mussolini'nin sadakatini sık sık sorgulamasına neden oluyordu. 


“TIMussoliniJ kolayca bir savunma bakanlığı veya üç teşkilatın tümü üzerinde 

yetkilere sahip bir genelkurmay başkanı oluşturabilirdi. Balbo, 1933'te bu tür 

tekliflerde bulundu ve Mussolini bunları defalarca geri çevirdi. 

Böyle bir ofis, özellikle de Balbo'nun önerdiği gibi, başında diktatör için çok 

büyük bir siyasi tehdit oluşturuyordu. İtalya bu kararın bedelini 1940'ta çok 

ağır ödedi.” 

-Claudio G. Segre, Italo Balbo: Faşist Bir Hayat 

Mussolini gerçekten çok şimşek çaktı ve bir kez başarıya ulaştıktan sonra, diktatör statüsüne rağmen, Konstantin Leontiev'in bir zamanlar tavsiye ettiği gibi , basitçe "utanmazca yöneteceğini" ve şimşekten güneşe nasıl geçeceğini bilmiyordu . Bunun yerine kökünü kazımaya çalıştığı türden küçük siyasi entrikalara 


geri döndü. 
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Bu makalenin tarih bölümünde keşfedilen her şeyden bir 

İtalyan ve Alman tarihi arasındaki bir dizi paralelliği ve bunun belirli bir ulusal tepkiyi teşvik etmeye nasıl yardımcı olduğunu kolayca fark etmiş olmalıydı. 

İkinci bölüm, Almanya'da meydana gelen tepkinin aksine, Alman ulusal karakteri aracılığıyla aynı gücün bir tezahürü olan bu tepkinin neden aldığı şekli aldığına dair bağlam sağlamaya yardımcı oldu. "Faşizm, savaşçıların öfkesinden doğdu." Alman savaşçılar aşağılayıcı bir yenilginin öfkesini yaşarken, İtalyan savaşçılar aşağılayıcı bir zaferin öfkesini yaşadılar - her iki durumda da aşağılanmanın kaynağı Versailles Antlaşması idi. Herhangi bir savaşçıyı gerçekten üzen şey adaletsizliktir ve anlaşma, farklı nedenlerle de olsa her iki ulus için de adaletsizliği ifade ediyordu ve İtalya'da Faşizmin ve Almanya'da Nasyonal Sosyalizmin yükselişini motive eden şey adalet arzusuydu - her şeyi doğru yere koymak, şeylerin gerçek düzeninin geri yüklenmesi için. Bu adalet arayışında, olayların kaynağında olduğu gibi ortaya çıkmasının ardındaki modeli izlemeye devam ettikçe kapsamları genişlemeye devam etti - bu, yalnızca askeri, siyasi ve toplumsal meselelerde değil, genel olarak dünya hakkında temelden hatalı bir görüş. Böylece, farklı nedenlerle, ancak ortak bir motivasyonla ve benzer yollarla, her ikisi de aynı cevapları bulmuş ve bu da onları aynı dünya görüşüne götürmüştür. Kanlarıyla ifadesini bulacak olan o Dünya Görüşünde 


güçlerini kazanacaklardı. 


Bu makalenin ulusal karakterle ilgili ikinci kısmı burada devreye giriyor. 
Almanlar daha sistematik, dolayısıyla ifadeleri daha tutarlı, somuttu. Bu arada İtalyanların güçlü bir içgüdüsü ve güçlü bir yol gösterici duygusu vardı, ancak bunu her zaman sistematik bir şekilde nasıl ifade edeceklerini bilemediler, bunun yerine 


sanatsal olanı seçtiler. 
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ifade ve sezgisel eylem. Mussolini'nin bir Faşist olarak kendini gerçekleştirmeye giden yolu, bugün çoğumuzunkiyle hemen hemen aynıdır, bu, bizi kaynağa yönlendiren genel bir yön 


duygusuna, aşinalığa sahip olmaya benzer ve yalnızca ona ulaştığımızda bak ne için 


BT anlamına gelen iğde geriye dönük Almak, örneğin, Mussolini'nin sosyalist olarak başlangıcı. Genel olarak kaç Faşist ve Nasyonal Sosyalist sosyalist ve hatta komünist bir yol izledi? Orada, başlangıçta araştıran bir Faşisti kendisine çekebilecek tanıdık bir şey olduğu açıktır, ancak bu aşinalığı çevreleyen diğer her 


şey, o tanıdık şeyin ne olduğuna dair netlik sağlarken, kaçınılmaz olarak onu uzaklaştıracaktır . 


Mussolini gençliğinde sosyalizme bakışını şöyle ifade etmişti: “Sosyalizm bir ticaret anlaşması, bir politikacı oyunu, romantik bir rüya ve hatta bir spor değildir... Sosyalizm 


acımasız, katı, çelişkilerden dikilmiş bir şeydir. ve şiddet. 


Bu savaştır; ve o savaşta yufka yürekli olanların vay haline; sosyalizm korkunç, ciddi ve yüce bir eylemdir.” Bu değerlendirmede, Muhafazakar Devrimci ve Nasyonal Sosyalistlerin Sosyalizm değerlendirmesini anımsatan kesinlikle Faşist (ve İtalyan) bir şeyler var . Bu, Marx'tan çok Oswald Spengler'in Prusya Sosyalizmi'dir. Militan ve göreve bağlı. Dahası, elitisttir: Mussolini , sosyalist gençliğinde taşra sosyalist gazetesi "La lotta di classe" nin sayfalarında şöyle yazmıştı: "Bizim için nitelik nicelikten daha önemlidir. Sağlam bir inançla dolu ve amacının farkında olan seçilmiş bir azınlık, bizim için nazik, hoşgörülü, papazına itaat eden ve bir kurdun ilk ulumasında kaçan sürüden daha değerlidir." Bir önceki yazımız 


olan “Sıfır Tolerans"ı okuyanlar bu alıntıyı şüphesiz hemen fark edeceklerdir. 


İtalyan Faşizmi konusundaki duruşumuzu destekleyen diğer çıkarımlar ve Alman Nasyonal Sosyalizmi de aynı Dünya Görüşünün ifadesidir, 


Hem prensipte hem de eylemde. 
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Yine de, en başta liberal akademi tanımları ve sınıflandırmalarının yanı sıra daha geniş bağlamdan yalıtılmış olarak var olan Faşizm Doktrini okumasıyla beslenen, ortak bir gerçeğin bu iki ulusal ifadesinin kesinlikle farklı olması konusunda ısrar eden pek çok insan var . burada sağladığımız. Faşizm Doktrini'ni tek başına okumak, Mussolini'nin kendini gerçekleştirme hikayesi olan Faşizmin 


kendini arayışı hikayesini tamamen gözden kaçırmak demektir . 


Bu insanların (ve aynı zamanda Faşizmi Nasyonal Sosyalizme yabancı bir şey olarak çürüten NS tarafındaki arkadaşlarının) başlıca sıkıntılarından biri , Faşizmin nasıl sözde Irk ile hiçbir ilgisi olmadığı ve en çok Irkçılığa odaklandığıdır. eyalet. 
Mussolini'nin "Her şey devletin içinde, hiçbir şey devletin dışında, hiçbir şey devlete karşı değil" sözünü ısrarla yanlış yorumluyorlar . Her iki taraf da bunun, devletin ırk ve ulusun üzerine yerleştirildiği anlamına geldiğine ve bu şeyleri alakasız 


olmasa da ikincil hale getirdiğine inanıyor. 


Mussolini'nin 1920 baharında daha kasvetli ruh hallerinden birinde dile getirdiği şu düşüncelere alıştırılsa, "klasik faşist" tiplerin nasıl tepki vereceği merak ediliyor : "Kahrolsun devletin her biçimi! Dünün hali, bugünün hali, yarının hali. 


Burjuva devleti, sosyalist devlet. 


Bu üzücü şimdiki zamanda ve karanlık gelecekte, ölmekte olan bireyciliğe sadık olan bizler için geriye kalan tek şey, belki de saçma ama rahatlatıcı Anarşi dinidir.” 
Bu alıntı Mussolini'yi anarşist mi yapıyor? Belli bir dönemde anarşist olduğu veya bir zamanlar sosyalist olduğu gibi anarşist eğilimleri olduğu anlamına mı geliyor? 
Tabii ki değil. Bu kelimelerin anlamına olduğu kadar, devletin her şeyi kapsayan doğasına ilişkin alıntıya da doğru yanıtı bize sunan, tarihin ve ulusal karakterin daha geniş bağlamıdır. İlk bölümümüzü düşünün ve Mussolini'nin ve tüm İtalya'nın karşı karşıya kaldığı gerçeği düşünün: zayıf ve etkisiz bir devlet, kendi halkına 


bakmaktan aciz, 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zafer ganimetlerinden vazgeçen biri. Mussolini'nin 1920'de ifade ettiği duygu , belirgin Fütürist tonlara sahip ve aynı zamanda Italo Balbo'nun geri döndüğünde söylediklerini taklit ediyor. 

savaştan eve: “Savaşmak, mücadele etmek, her ideali bir iş teklifine dönüştüren Giolitti'nin ülkesine dönmek mi? HAYIR. 

Sıfırdan yenilemek için her şeyi inkar etmek, her şeyi yok etmek daha iyidir.” Kısacası, Mussolini'nin “Anarşi” sözü, önündeki tüm zayıf ve aciz devlet biçimleriyle karşı karşıya kaldığında, bir an için tam anlamıyla kucaklamaya cesaret ettiği diğer aşırı uçtur. Yine 


diğer ifadelerinden birini tekrarlayarak şunu söyleyebiliriz: 


Mussolini anarşist olmuştu çünkü "devlet 


yeterince toplam değil. 

Öyleyse, toplam durum teklifinin gerçek anlamı nedir? Bunun gerçek anlamı, devletin tek bir bütün olarak ulusun bir tezahürü olarak var olduğu ve Ernst Jünger'in deyişiyle bir gestalt olduğu organik bir birlik hedefini takip etmektir : "bu, salt olandan 


daha fazlasıdır. parçalarının toplamı”, Devletin yargı organı olduğu faşist beyanı 


Ulusun tezahürü, Francis Parker Yockey tarafından daha özlü bir şekilde "Devlet, eylem için bir ulusun biçimidir" şeklinde ifade edilir. 1921 Faşist Parti programı bu fikirleri ve (yine) Codreanu'dan bir şeyi neredeyse tamamen aynı sözlerle ifade eder: "Parti, devleti oluşturan toplumu, yalnızca belirli bir noktada yaşayan bireylerin bir toplamı olarak değil, zaman içinde belirli bir bölgede değil, geçmiş, yaşayan ve gelecek nesillerin sonsuz sıralarını kendi içinde içeren bir organizma olarak, onlar için ayrı bireyler sadece geçici bir an olarak görünür. Bölünmüş bir geçmişe sahip bir ülke olan İtalya, doğası gereği bölücü olmakla birlikte zayıf ve edilgen olan parlamenter bir hükümet tarafından 


yönetilirken, yalnızca sözde birleşerek, "yönetecek" bir Devlet talep etti . 
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arsızca" ve tek bir organizmanın toplam birliğinin ifadesi haline gelecek bir şey. 


“Bu yüce fikirlerin etten kemikten yapılması gerekiyordu. Ulusal kültün içeriğinin örtüsü kaldırılmalı ve istenen durum gözle görülür şekilde sergilenmeliydi. Faşistler, “faşist örgütler faşist ulus haline gelmeli” diyerek kendilerine büyük bir görev koymuşlar ve eşsiz bir sorumluluk 


üstlenmişlerdir. 


L..J 


Faşizm sınıfları reddetmez, her birinin çıkarlarını bütünün, yani bir devlet içinde örgütlenmiş ulusun çıkarlarına tabi kılar. 

Sınıf özlemleri yasaldır, ancak bir sınıf kendisini devletin üzerine yükseltmeye çalıştığında, o zaman kaçınılmaz olarak, ulusal yaşamın 


tamamı kargaşaya sürüklenir. 


L...J 


... "ulus", faşist ideologlar tarafından, Fransız devrimci doktrininin eski "aritmetik" ve "atomcu" ruhuyla tasvir edilmiyor. Eşit ve özgür bireylerin bir toplamı olan “mekanik” toplum anlayışını reddederek, ekonomik işbölümünü ve ardından toplumsal farklılaşmayı açıklayan “organik” 


anlayışı ilan ederler.” 


-Ustryalov 


Bu nedenle toplam devlet alıntısı , Mussolini'nin bir ülke olarak İtalya'nın ve bir ulus olarak İtalyanların bir daha asla yapay ve mekanik bölünmeye maruz kalmayacağına dair bir sözüdür; bu, Alman Nasyonal Sosyalizminin ilkeleriyle hiçbir şekilde çelişmeyen, ancak onları yansıtan bir duygudur: Devlet ulusa hizmet etmek için vardır, tam da bu yüzden Faşizm İtalya'da iktidara gelirken ulusal değerlerin taşıyıcısı rolünü yerine getiremediği için mevcut devleti yok etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Bütünün hiçbir parçasının bütüne hükmetmesine 


izin verilemez, bu en özlü olandır. 
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o alıntının anlamı. Altın Kordon'unda Miguel Serrano, "Yahudi, parçayı bütünden üstün tutar" demişti . Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm her şeyi hak ettiği yere koyuyor. Mussolini bunu ve bu makalede konuştuklarımızdan çok daha fazlasını yeniden teyit ediyor: “Sık sık bir doktrin eksikliğimiz olduğu söylenir. Yine de daha sağlam ve iyi tanımlanmış bir doktrinle silahlanmış başka bir ideolojik veya siyasi hareket bilmiyorum. Tartışılmaz gerçeklerle karşı karşıyayız: güçlü olması gereken bir devlet; ulusu yıkıcı çalışmalardan koruduğu için kendini savunma görevi olan bir hükümet; sınıfların işbirliği, dine saygı; tüm 


ulusal enerjileri geliştirmek; hayatın doktrini budur.” 


Gerçekten de Faşist Devletin amacı, ulusa hizmet etmek ve enerjisini herkesin yükseleceği eylem için organize etmekti. D'Annunzio'nun Faşizm üzerindeki etkisi pek inkar edilemez, bu yüzden Devleti "halkın maneviyatın daha yüksek durumuna yönelik ortak iradesi ve ortak özlemi " olarak tanımlayan Fiume anayasası "Carta di Carnaro"yu , yani madde 18'i hatırlayalım. ve maddi varlık.” Julius Evola da aynı şekilde Devletin temel 


işlevini tanımladı, 


nihai Faşist ve Nasyonal Sosyalist hırsı yansıtan: 


Gerçek bir siyasi düzenin ve dolayısıyla Devletin kendisinin daha yüksek ve daha gerçek meşrulaştırılması, onun anagojik işlevinde yatar: yani, bireyin hareket etme ve düşünme, yaşama, mücadele etme ve nihayetinde bireyselliğinin ötesine 


geçen bir şey için kendini feda eder.” 


Julius Evola, Harabeler Arasındaki Adamlar 


Yine de “klasik faşistler”, İtalyan Faşistlerin ulustan hangi bağlamda bahsettiğini, bunun etnik köken ve ırkla ilgisi olmadığını iddia ederek sorgulayacaktır: “Faşizm ırkçı değildir!” ağlıyorlar. Eski 19. yüzyıl milliyetçiliğinin yerini alan yeni milliyetçiliği ortaya 


çıkaranın Faşizm olduğunu, nasıl hale geldiğini bir kez daha gözden geçirebiliriz. 
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kitlelerin meselesi ve kan davası, Woodrow Wilson'ın 14 puanı ve etnik İtalyanların yaşadığı ve İtalya'ya bırakılmayan bölgelerin parçalanmış zaferi - ya da onlara Mussolini'nin Milano'daki ilk Faşist kongrede söylediklerini hatırlatabilirdik: "Fiume için verilen mücadeleye sağır kalamayız, bizi yalnızca Zara, Ragusa, Cattaro İtalyanları ile değil, aynı zamanda Ticino İtalyanları ile, hatta bunu yapmayan İtalyanlarla da bağlayan bağların yaşayan doğasını derinden hissediyoruz. 
Korsika'daki İtalyanlarla, okyanus ötesinde yaşayan İtalyanlarla, ortak bir ırksal gururun himayesi altında birleştirmek istediğimiz o büyük aileyle İtalyan olmak 


istiyorum.” 


İtalyan Faşizminde yurttaşlık milliyetçiliğinin hiçbir izi bulunamaz, bunun yerine ırkın ve kanın doğasını ve bunların çağlar boyunca değişmezliğini sürekli olarak yeniden doğrular. Aslında Faşizm, The Facist Decalogue'un 4. maddesinde, "yeniden doğmuş bir ırkın, latin geleneğinin dehası, binlerce yıllık tarihimizde değişmeden aktif olan, Roma ve aynı zamanda Hıristiyan fikrine dönüş" olduğunu 


resmen ilan etmişti. parlak bir gelecekle büyük geçmişin sentezi.” 


Ve Mussolini, Race hakkında ne dedi? Kuyu... 


"Biz Faşist, her şehre, ülkenin her yerine, hatta en ücra köşesine bile, en asil İtalyan ırkına ait olmanın gururunu ve tutkusunu taşımak istiyoruz; Dante'yi yaratan, sanatın en büyük şaheserleri Galileo'yu, Verdi'yi, Mazzini'yi, Garibaldi'yi ve d'Annunzio'yu dünyaya kazandıran ve kazanan 


insanları yaratan ırk. 


Vittorio Veneto.” 


-Ferrara'da Konuşma, 4 Nisan 1920 


"İtalya'nın 1870'de yirmi yedi milyon nüfusu vardı. 
şimdi elli milyon; Yarımada'da yaşayan ve Avrupa'nın en homojen 


bloğunu temsil eden kırk milyon, 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çünkü, örneğin, beş milyon Çek ırkının yedi milyon başka ırka hükmettiği Bohemya ile karşılaştırıldığında, İtalya'nın Yukarı Adige'de yalnızca 180.000 Alman tebaası ve 360.000 Slav var, geri kalan her şey tek bir 


kompakt bütün oluşturuyor . 


-Trieste'deki konuşma , 20 Eylül 1920 
"Her şeyden önce, o (İtalyan ulusu) sağlam bir temele sahip ve bu, ırkımızın canlılığıdır." 


-Trieste'deki konuşma, 20 Eylül 1920 


"İtalyan halkının gelecekteki büyüklüğüne sınırsız bir inancım var. 
Bizimki, Avrupa halkları arasında en büyük ve en homojen olanıdır. ... 
Başkalarının evinde her şeyin harika, kendi evinde her şeyin çok küçük olduğuna inanan karamsarların aksine, biz ırkımızla ve tarihimizle gurur 


duyuyoruz.” 


-Trieste'deki konuşma, 6 Şubat 1921 


"O halde bu Faşizm nasıl doğdu... Akdeniz ve Ari ırkımızın derin ve sürekli 


ihtiyacından doğdu..." 


-Bologna'daki konuşma, 3 Nisan 1921 


“..bizi sadece Zara, Ragusa ve Cattaro İtalyanlarına değil, aynı zamanda Ticino ve Korsika Kantonuna, okyanusların ötesindekilere, tüm bu büyüklere bağlayan ırk bağlarının canlı ve hayati olduğunu hissediyoruz. 


Aynı ırk gururunda birleştirmek istediğimiz elli milyon kişilik bir aile.” 


-Bologna'daki konuşma, 3 Nisan 1921 


50 


Machine Translated by Google 
Faşizm, Irk ve Dünya Görüşü 


"İtalya bir devlet değil, bir millettir, çünkü Alplerden Sicilya'ya kadar 


ırkımızın, geleneklerimizin, dilimizin ve dinimizin temel birliği vardır." 


- Milano'da konuşma, 4 Ekim 1922 


"Gerçek militan siyaseti temsil eden azınlığın yanı sıra, muhteşem doğum oranlarıyla ırkımızı sürdürmek için çalışan kırk milyon mükemmel 


İtalyan olduğu unutulmamalıdır..." 


-Odada Yapılan Konuşma, 16 Kasım 1922 


"Biz, burada ve her yerde, her türlü savaşa hazırız. 


ırkımızın ve tarihimizin temellerini ayakta tutabilir.” 
-Londra'daki konuşma, 12 Aralık 1922 


"Öncelikle ırkımızın gücünün ve güzelliğinin kanıtı olan bu muhteşem odalarda tanıştığımız için ne kadar mutlu olduğumu söylememe izin 


verin." 
-Roma'da Konuşma, 2 Ocak 1923 


“İtalya'nın dünyaya yayılması sorununun 


İtalyan ırkı için bir ölüm kalım sorunu.” 
- Milano'da konuşma, 30 Mart 1923 


"Yüzüne çok iyi baktım, başka insanlar doğmazken büyük olan bu İtalyan ırkının, uygarlığımızı üç kez barbarlar dünyasına veren bu İtalyan ırkının, bu İtalyan ırkının harika sürgünleri olduğunuzu fark ettim. 
Disiplin, çalışma ve inanç için gerekli tüm mücadelelerle kalıba dökmek 


istediğimiz bir ırk.” 


-Sassari dilinde konuşma, 10 Haziran 1923 
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“Irkın yeniden doğuşu için karşı konulamaz bir hareketi temsil eden faşizm, İtalyan ırkının bu kadar mükemmel bir şekilde tezahür ettiği bu 


adayı beraberinde götürmeye mahkumdu.” 
-Cagliari'de konuşma, 12 Haziran 1923 


"Roma her zaman, yarın ve gelecek yüzyıllarda da olacağı gibi, ırkımızın 


yaşayan kalbidir!" 
-Roma'da Konuşma, 25 Haziran 1923 


"Bu nedenle, annelerin ve bebeklerin sağlığını gözeten önlemlerle 


başlayarak, ırkın geleceğine büyük özen gösterilmesi gerekiyor." 


-Mirac Konuşması, 26 Mayıs 1927 


"Bütün beyaz ırk, Batı ırkı, bizim bilmediğimiz bir ritimle çoğalan diğer renkli ırklar tarafından boğulabilir. Siyahlar ve sarılar böylece kapıda mı? Evet, kapıdalar ve yalnızca doğurganlıkları nedeniyle değil, aynı zamanda ırk bilinçleri ve dünyadaki 


gelecekleri için de.” 


-Richard Korherr'in Doğumların Düşüşüne Önsöz: Halkların Ölümü, 


1928 


"Onurlu ve adaletli barış bir Pax Romana'dır... Latin ve Akdeniz ırkımızın karakterine ve mizacına uygun bir barış, binlerce ırk arasında dünyaya armağan ettiği ırk olduğu için önünüzde yüceltmek istiyorum. Sezar, Dante, Michelangelo ve Napolyon; kadim ve güçlü, kararlı ve evrensel, yaratıcılar ve yapıcılardan oluşan bir ırk, dünyanın 


gidişatı boyunca üç kez açılış konuşmasını yaptı. 


yüzyıllar.” 


-Floransa'da konuşma, 23 Ekim 1933 
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"İşte bu yüzden imparatorluğun ırk kanunlarına titizlikle uyulacak ve onlara karşı günah işleyen herkes kovulacak, cezalandırılacak, hapsedilecek. Çünkü imparatorluğun korunması için yerlilerin bizim üstünlüğümüzün açık ve güçlü 


bir şekilde farkına varması gerekiyor.” 
-Roma'da konuşma, 25 Ekim 1938 


"Kırsal politikamız bu rotayı izliyor... İtalyan ırkının içsel erdemlerini korumak 


ve aktarmak için..." 
-22 Ocak 1939'da Roma'daki Arjantin Tiyatrosu'ndaki konuşma 


"Manevi ve maddi alanlarda kendini toparlama kapasitemiz gerçekten müthiştir 


ve ruhumuzun kendine özgü özelliklerinden birini oluşturur. 
ırk." 


-Roma'nın Kara Gömleklilerine Konuşma, 23 Şubat 1941 


Dahası, Mussolini'nin Faşizm ile ilgili kesin emelleri 
Julius Evola'nın kitabını okuyacak olursak, ırka karşı tutum tam olarak değerlendirilebilir. 
Mussolini'nin , Faşizmin bu aleni ve açık sözlü eleştirmenini kişisel olarak kendisine nasıl emanet ettiğine adanmış makale , Evola'nın üçlü Irk anlayışının temeli üzerine inşa edilecek olan resmi Faşist Irk Doktrini'ni geliştirmekle "yeterince 


faşist olmadığı" için. Beden (biyoloji), Zihin (psikoloji) ve Ruh (maneviyat). 


Aşağıda, 2 Ekim 2014'te çevirdiğim bu makalenin tam metnini verirken, argümanımızın en güçlü şekilde ilgili kısımlarının altını çiziyoruz, ancak okuyucularımızın bu makaleye aşina olmaları konusunda ısrar etmeliyiz. tam, daha fazla ışık tuttuğu ve bu makalede daha önce diğerlerinde belirtilen noktaları pekiştirdiği için 


önemli: 
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Mussolini e il razzismo // 


Il Meridiano d'ltalia, Aralık 1957 


Eylül 1941'de Palazzo Venezia'ya çağrıldım. Benimle konuşmak isteyen kişinin Mussolini olmasını beklemiyordum. Konuşmamız sırasında Pavolini de oradaydı. 
Mussolini bana, Hoepli tarafından yayınlanan "Irk Doktrini Sentezi" çalışmamı okuduğunu, onu onayladığını ve burada sunulan fikirlerde bağımsız bir faşist ve anti-materyalist ırkçılığın oluşumunun temelini gördüğünü söyledi.."Tam da 


ihtiyacımız olan türden bir kitap" 


söz konusu. 


Bu açıklamaların önemini anlamak için İtalya'daki ırkçılıkla ilgili işlerin durumunu hatırlamak gerekir. Bundan birkaç ay önce Mussolini, ırk sorunu konusunda bir tavır almanın ve bu alanda da Alman müttefiki ile eşit bir zemin kazanmanın gerekli olduğunu düşündü. 

En acil güdü, yeni İmparatorlukta yerlilerin varlığından dolayı ırk duygusuna ve ırksal saygınlığa enerji verme arzusuydu. Diğer sebep ise başta Kuzey Amerika olmak üzere uluslararası Yahudiliğin antifaşist duruşuydu. Irk sorunu, iç, seçici, kültürel ve etnik konuların hedeflerini birleştirir. Bu nedenle Mussolini, yaklaşık on madde içeren sözde "İtalyan Irkçılığı Manifestosu"nun yayınlanmasına yardım etti; "Irkın Savunması" (Difesa della Razza) dergisine yerleştirildi ve daha sonra biri Halk Kültürü Bakanlığında ve diğeri İçişleri Bakanlığında olmak üzere iki ırk kurumu 


oluşturuldu. 


Ne yazık ki durum genel olarak tatmin edici değildi. İtalya'da bu tür bir eylem için yeterince ciddi hazırlık ve özel çalışma emsali yoktu ve ırksal fikirler, İtalyan "entelektüeller" için tamamen keşfedilmemiş bir bölgeydi. Böylece "Manifesto"yu derleyen grup ve "Irkın Savunması" kadrosu, garip ve alelacele yaratılmış bir birlik 


ortaya koydu.Bazı eski bilim antropologları, 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canlandırılmış ırkçılar ve konuya yalnızca ara sıra değinen gazeteciler ve yazarlarla aynı çanta - hepsi aynı anda. Böylece, ciddi ve birleşik bir doktrinin yerini sıklıkla küçük polemiklerin ve sloganların aldığı genel bir amatörlük izlenimi ortaya çıktı: kendini ne biyolojik uzmanlıkta ne de kaba antisemitizmde kaybetmemesi gereken, ancak özünde ortak bir dünya görüşü düzeyinde, bir siyaset ve etik oluşturucu fikir olarak hareket eder. Faşizmin ırk meselesini ele alışıyla ilgili olarak yurt dışından duyduğum pek nazik olmayan sözler beni bu konuyu ele almaya yöneltti. İlişkili olduğum geleneksel ve aristokratik fikirden, seçilmiş uygulamalar ve sonuçlar yerine organik bir ırk doktrini anlamına gelebilecek her şeyi çıkarmaya başladım. 
Çeşitli faşist dergilerde yayınlanan ilk yazılar ve notlar, ardından adı geçen kitap 


böyle ortaya çıktı. 


Benim savunduğum ana tez kısaca şuydu: İnsan ırkı sorunu, bir kedi veya safkan bir atla aynı terimlerle tartışılamaz ve aynı anlama sahip olamaz. Gerçek insan, biyolojik ve bedensel yönlerinin yanı sıra, bir ruha ve ruha da sahiptir. Bu nedenle, kapsamlı ırkçılık üç bileşeni de dikkate almak zorundaydı: beden, ruh ve ruh. Buna göre tamamen biyolojik, antropolojik ve öjenik konularla ilgili olarak Birinci Derece Irkçılıktan bahsetmek uygundur; bundan sonra İkinci Derece Irkçılık hakkında, "ruh ırkı" ile ilgili olarak, başka bir deyişle karakter biçimleri ve duygusal tepkilerle ilgili olarak; son olarak, en yüksek unsurlarla ilgili olarak taçlandıran "ruh ırkı" ile ilgili - bunun ve öte dünyanın genel görüşü, kaderin, hayatın, amelin yani insanları birbirinden ayıran ve eşitsiz kılan o "en yüksek değerler"dir. Irksal olarak 


yorumlanan Klasik ideal, bu üç "ırk"ın en yüksek türden uyumu ve birliğidir. 


Mussolini bu görüşü sorgusuz sualsiz kabul etti. almayacağım 


koyan birçok anı yazarının sorumluluğu bana ait. 
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Duce tarafından söylenen gerçek kelimeleri alıntılar. Bununla birlikte, Mussolini'nin bana anlattıklarının, orijinal bir hazırlık düzeyi göstererek, genel hatlarıyla söyleyebilirim. "Üçlü ırkçılık kavramı - Mussolini bana şöyle dedi - Alman ırkçılığında bir dereceye kadar gizli olan zoolojik ve biyolojik hatalardan kaçınıyor; geleneğimizin ve faşist fikrin temelini oluşturan manevi değerlerin önceliğini kuruyor. .Üstelik politik değeri de çok yüksek.Aristoteles'in de altını çizdiği üç insan parçası ile ırk meselesinin üç yönünü ilişkilendirmişsiniz.rFakat Platon'a (burada şunu söyleyebilirim kil Mussolini'yi kelimesi kelimesine tekrarlıyorum|, üstelik bu üç parçayı üç toplumsal kastla ilişkilendirir. Beden ırkı, "kendi başına geçersiz olmayan, ancak efendiler tarafından kullanılan bir güç olan" saf kitleler, demos ile ilişkilidir | tam kelimeler); ruhun ırkı, Platon'un "savaşçıları" veya "koruyucuları" ile ilişkilendirilebilirken, ruh ırkı en üst düzey düşünürler, filozoflar ve sanatçılar kastı 


ile ilişkilendirilebilir. 


Dürüst olmak gerekirse, dostum Pavolini'nin bana verdiği telaşlı işaretlere rağmen, Mussolini'nin sözünü kesmeme izin verdim ve şöyle dedim: "Lütfen dikkat et Duce, Platon'un modern anlamda düşünürleri, filozofları ve sanatçıları durumundan kovmuş olurdu. Platon'un ideal durumunun zirvesinde gördüğü bilgeler - sophoi - ama kendi içlerinde tamamen başka bir şey sunan "entelektüeller" değil." 


Mussolini gülümseyerek, "Pekala, o zaman bilgelerden bahsediyoruz" dedi. 


Yeni İtalya Efsanesi 


Irk tipik olarak somut, natüralist ve kaderci bir faktör olarak kabul edilirken, kitabımda dinamik bir anlayışı destekledim: yeni ırklar oluşturulabilirken, diğer ırklar içsel, ruhsal faktörlerin veya benim "" olarak adlandırdığım şeyin bir sonucu olarak mutasyona uğrayabilir veya yok olabilir. iç yarış.” Örnek olarak, aynı Yahudi 


tipine işaret ettim, bu bir kökenden türetilmemiştir. 
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orijinal saf ırk, ancak bin yıllık bir gelenek tarafından şekillendirildi; ve günümüzde yankee tipi, ABD medeniyetinin veya sözde medeniyetinin etkisi altında ortaya çıkan inanılmaz bir etnik karışımı karakterize eden belirli özelliklere sahiptir. Tartışmamızda Mussolini, bu fikri, Faşizmin en yüksek tutkularının yaratıcı hedefleriyle el ele giden "aktif ırkçılığın" temeli olarak sorgusuz sualsiz kabul etti. yavaş yavaş İtalyan halkının heterojen özünden oluşuyor ve yeni bir elit türü, "faşist insan ırkı"nı istikrara kavuşturuyor. Littorio ve siyah gömleklileri genç takım arasında birçok kez görmek, sadece davranış açısından değil, fiziksel, bedensel özellikler açısından da, neredeyse 


doğal bir seçilimin ve oluşum etkisinin bir sonucuymuş gibi, yeni bir tür. kitap. 


Bu başlangıçlar ne yazık ki yıkıldı. İtalya'nın düşüşüyle birlikte, zirveye çıkıp "kurtuluş"un ve "İkinci Risorgimento"nun görkemini tanımlamaya yazgılı olan, yeni 


üstün ırk değil, halkımızın aşağı ırkıydı. 


Politik ve ruhsal ırkçılığın bir "miti, yani belirli bir kolektif çevrenin enerjisini kristalleştirebilen bir güç fikri olmalıdır. Bu kesinlikle üstün bir ırk fikriydi. Aryan 


"mitinde" uzun zamandan beri var olmuştur. 


Gerçekten de, Hindistan, İran, Yunanistan ve Roma'nın eski uygarlıklarının ve ardından Alman uygarlıklarının birleşik bir ırksal kökten ya da "Aryan" olarak adlandırılan orijinal tarih öncesi üstün ırktan türediğini kabul eden sadece ırkçılar değil. aynı şekilde dillerin, dinlerin, hak kavramlarının vb. ilişkilendirilmesi ortak bir köke işaret eder. 

Doğal olarak, Alman ırkçılığı , kuzey Cermen kabilelerine inanarak (kendi çıkarlarını 


savunmak için) işleri pro domo sua'ya çevirmeye çalıştı. 
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orijinal saf "Aryan" ırkının doğrudan torunları olmak ve Kuzey-Aryan fikrini siyasi eylemin ve Nasyonal Sosyalizmin dünya görüşünün merkezine yerleştirmek. Ancak böyle bir tekelci iddia ciddi bir temelden yoksundur. Aynı önermeyi kullanarak, Romalı-Aryan fikrini faşist ırkçılığın merkezi referans noktası olarak sundum: Aynı Aryan kökünden farklılaşarak orijinal ve cesur Roma imajını şekillendiren güçlerle ilgilidir. İskandinav-Aryan fikrine paralel olarak Roma-Aryan fikri, özerkliğini ve kendi itibarını koruyor; hareketimizde bu iki şeyi garanti edebilir ve onun nasyonal-sosyalist kavramları takip ettiğine dair her türlü şüpheyi ortadan kaldırabilir. Yine de onlarla bağını koparmaz, aksine çok daha büyük bir 


değer ve üslup öğeleriyle bağlantı kurmak adına onları aşar. 


ve evrensel gelenek. 


Mussolini bana kitabımın bu bölümünün özellikle ilgisini çektiğini söyledi. Daha önce de konuşmuştu: "Bir Roma İtalyası hayal ediyoruz." Roma-Aryan fikrini sadece retorik ve akademik bir fikir olarak değil, aynı zamanda bir biçimlendirici güç olarak, her şeyden önce bir yaşam görüşü ("ruh ırkı"), ardından karakter ve üslup olarak iade etmek için şimdi bu formülü belirtmek için bir fırsat sunuldu. davranış ("ruh ırkı") ve son olarak, mümkünse, yeni bir bedensel, fiziksel tip ("beden ırkı") olarak, böylece dış görünüş iç ırkın değerli bir temsili olsun; ve Aksine, “Akdeniz” karışımından ve “piçlerin kardeşliğinden” bahseden 


insanımızın şüpheli unsurlarını sınırlandırın ve düzeltin. 


(Mussolini, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun mirasıyla manevi uyum içinde sözde "latinlik" hakkında konuşurken zaten böyle bir yorum yapmıştı - bu, Mussolini'nin kabul etmeye hazır olduğu maksimum aktif ırkçılık programıydı. Sohbetimizde Duce, özellikle kalıtımla ilgili bazı teknik sorunlara değindi. Sonra bazı pratik girişimlerden bahsettik. Bunları bir sonraki yazıda yazacağım. Ancak burada bir şeyden daha bahsetmek gerekiyor. Irkçılıktan 


bahsederken bazı 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insanlar sadece antisemitizmi, toplama kamplarını, gaz odalarını ve benzeri şeyleri anlıyor. Burada, ciddi ırkçılık için antisemitizmin kendi içinde yalnızca özel ve ikincil bir sorun teşkil ettiği ve hiçbir şekilde birincil sorun olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu durumda Yahudi tehdidi şüphesiz mevcuttur, ancak dışsal bir tehlikeden çok içsel bir tehlike olarak hissedilmeli ve tanımlanmalıdır. Bu, benim formüle ettiğim fikirlerdeki ana noktaydı: "Aryan" olmanın ve beden ve kanda "saf ırka" sahip olmanın pek bir faydası yok, eğer ruh ve karakter olarak, "bir sonraki ırkta" bir Yahudiyseniz, "doğu ırkından" bir adam veya bu türden başka biri. 
Dolayısıyla "Aryanlar"dan ciddi olarak söz edilecekse, büyük sorumluluk altına girilir. 
Böylece, ırksal sorunları herhangi bir fanatizm ve entrika olmadan, ana konuya dikkat ederek ve her birine kendi işini vererek çözme şansı ortaya çıktı. Formüllerimi onaylayan Mussolini, faşist ırkçılığı aşırı ve iyi düşünülmemiş yönleriyle nasyonal- 


sosyalist ırkçılıktan ayıracak olan bu fikirler alanına giriyordu. 


Kan ve Ruh 


Mussolini önceki makalelerimde öne sürdüğüm argümanları değerlendirdikten sonra, ona, benim ırksal meseleleri sınıflandırmamı onaylamasının, yurt dışında başlatmış olduğum inisiyatiflere yardımcı olacağını söyledim. Nitekim uzun süredir bazı Alman çevreleriyle iletişim halindeydim, konferanslara ve sunumlara konuk oluyordum ve tartıştığım konular arasında ırk konuları da vardı. Şimdi formüllerim özel bir ilgi uyandırmıştı ve derin bir işbirliğinin temeli, Mihver Devletleri'nin siyasi birliğini ruhsal olarak güçlendirmeye muktedir olan Roma-Aryan mitinin İskandinav-Aryan mitiyle buluşmasında görülebilirdi. Bu nedenle, bu amaçla yeni bir Italo Cermen dergisi oluşturmak bir sohbet konusuydu. Ve bu, en başta Alman arkadaşlarımı ilgilendiriyordu, çünkü biyolojik, materyalist ve boyun eğmez milliyetçi ırkçılığın özel olarak gerekli eleştirisi, bir başkası tarafından asla tolere 


edilmeyecek olsa da. 
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Alman, İtalyan bir yazarın açıklamaları farklı karşılanırdı. 


Tüm bunları Mussolini'ye vermiştim ve ona, pohpohlayıcı olmayan değerlendirmesine dayanarak, bu tür girişimler geliştirme ve formüllerimi resmi faşist formüller olarak sunma hakkım olup olmadığını sordum. 

Mussolini elbette olumlu yanıt verdi. Böylece bana, faşist bir kutsama (Almanca adı - "Faşist Irk Doktrininin Sentezi", Grundrisse der faschistischen Rassenlehre, Runge Verlag, Berlin) çalışmalarında bulunan kitabımın Almanca çevirisini verme ve onun 


çevirisini kullanma hakkını verdi. yüksek onay mührü. 


Mussolini, "Blood and Spirit - dünya görüşü ve ırk konularında İtalyan-Germen dergisi" adlı dergi projesine gelince, Mussolini de bunu onayladığını söyledi. Buna göre dağıtmak için iki dilde yayınlanabilir. , hem faşist hem de nasyonal-sosyalist partilerin editörlüğünde, ancak Mussolini, bu derginin olası kadrosuyla koordineli 


olarak önce ana noktalarını belirlemek istedi. 


Ve burada biraz tatsız bir işe başlamıştım, çünkü bu, az ya da çok nitelikli unsurları bir araya getirmek ve sonra onları bir fikir birliğine getirmek anlamına geliyordu. 25 Haziran'dan (Mussolini bir darbeyle devrildiğindej "askerden arındırılmış" olan ve şartları gereği ırkçı olan Popüler Kültür Bakanlığı'ndaki yarış servisi başkanı Guido Landra, başarılı bir şekilde daha nitelikli ve hazırlıklı bir faşistle 


değiştirildi. uluslararası bağlantıları için değerli, Dr Alberto Luchini. 


Onun anlaşmasıyla, bilindiği gibi faşizmin çeşitli sektörlerinde derhal aday gösterilen kişilerle bir dizi zorlu toplantı düzenlendi (hangi faşist ve ırkçı hedeflere ulaştıklarını görmek için isimlerini vermek riskli olurdu). Sonunda istenen program noktalarını tanımladık. Onları bizzat Mussolini'ye takdim ettim. Tamamıyla kabul etti, ondan 


sonra sırayla Berlin'e gitmeyi konuştuk. 
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analojik örgütsel faaliyetler yürütmek. Alman başkentinde Alfred Rosenberg, Walter GroR ve diğer insanlarla bağlantılarımı yeniden kurdum ve formüle edilen noktaları ve derginin yönünü tartışmaya başladık. Ama o anda, İtalyan büyükelçiliğinin bazı adımlarının arkadaşlarımı o kadar şaşırttığını öğrendim ki, ciddi bir şey yapılamadı ve Roma'ya dönmek zorunda kaldım. Ben yokken yaşanan sabotajı o zaman öğrendim. İlk olarak, ilk "Irkçı manifesto"nun temsilcileri konuşup birkaç noktada bana saldırmışlardı - yeni, daha organik formülün kendilerine zarar vereceğinden korkuyorlardı. Sonra bazı katolik entrikalar meydana geldi. Bir profesör, Mussolini'ye Hıristiyan arkeolojisi üzerine bazı kitaplar sunmak isteyerek onunla görüşmenin bir yolunu buldu. Ama gerçekte bu toplantı, benim girişimlerimin onaylanmasından sonra ortaya çıkan katolik alanla ilgili endişeleri Duce'ye ifade etmek için kullanıldı. 
Katolikler biyolojik bir ırksal doktrini tolere edebilirdi, ancak ırk sorununun "ruh" sunumunda ve Batı'da hakim olan, kökeni şüpheli, kabul edilmiş birçok dini ve ahlaki değerin "Aryan" revizyonunda yakın bir tehlike hissettiler. Alman ekibiyle daha yakın ve daha resmi bir işbirliği, projenin tehlikesini daha da artırdı. Ancak Cizvit diplomasisine sahip bu adam, seçme ilkesine sahip ırksal doktrinin, bir halk içindeki üstünlük ve farklılıkların kitlesel milliyetçiliğin öncülleriyle örtüşmediğini ve bunun aynı tarzda devam ettiğini, taraflı ışık yönleriyle sunmaya çalıştı. Yokluğumda tüm bunlar Mussolini'de biraz utanma yaratmıştı, bunun yansımasını Berlin'de hissetmiştim. Bir açıklama ve daha fazla emir istedim ve bir cevap bekledim. Bu 


arada, girişimlerimden birine Luchini aracılığıyla yeşil ışık yakılabilir. 


Konu, ilk sistematik araştırmalar sonucunda "İtalyan Irk Atlası"nın basılmasıydı. 


Doğal olarak "İtalyan Irk" adı da verildi. 
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saçmalık Irk, bir halkla özdeşleştirilemeyecek temel bir gerçekliktir. Bir insan ırkında, şimdi hakim olan belirli unsurların yerini daha sonra diğerlerine bıraktığı çeşitli kombinasyonlar girer. Konu, bu tür bileşenlerin ilk çalışmasıydı. İtalya'nın farklı bölgelerinde, valiler, temsilcileri özel bir komisyon tarafından değerlendirilen belirli tipik ve eski aileleri işaretlemek zorundaydı. Bu komisyona Luchini başkanlık etti. 
Ayrıca, antropolojik yönden (vücut ırkı) Dr Rossi, deneysel psikoloji başkanı, "ruh 

ırkı" için profesör LF Claus (Berlin) ve son olarak "manevi ırk" için benden oluşuyordu. 
Sonuçlar güzel bir yayında derlendi, araştırmamızda karşılaştığımız en önemli tiplerin ve en önemlisi halkımızın daha yüksek, orijinal "Roma-Aryan" tipini hala koruyanların canlı resimleriyle zengin bir şekilde resmedildi. Her şey zaten hazırlanmıştı. Ne yazık ki Bu arada olaylar doruk noktasına yaklaşıyordu, çok sayıda acil durum için tüm enerji toplanmalıydı ve faşizm üzerindeki etkisi küçümsenmeyecek 


devrim takip edilmedi.Yine de iyi ki içeriği Bu geriye dönük makalelerin 


bilinen. 

Kişisel nitelikte birkaç kelime daha. Mussolini benimle konuştuktan ve kitabımdan beklenmedik bir şekilde övgüler yağdırdıktan sonra, Pavolini'ye bunu basında yansıtmasını, çünkü nasıl bir izlenim bıraktığını bilmek istediğini söyledi. 
Böylece gazetelere ünlü bir "rulo kağıt" gönderildi. Ancak son zamanlarda bunlardan birçoğu vardı ve bu direktifler nadiren uygulandı; ve neredeyse tüm İtalyan "entelektüeller", "ırkçı" fikirleri ne olursa olsun sabote etme konusunda hemfikirdi - dökün sebep (bu nedenlej. Sonuç olarak, "büyük basın" kitabım hakkında çok az makale yayınladı. Bu, Mussolini'yi kızdırdı ve daha kategorik bir emir verdi. Doğal olarak, bir makale yağmuru izledi ve anlaşılır bir şekilde hepsi yüksek övgüler verdi. 
Sonuç olarak adım, diğer kitaplarımın belki de asla kazanamayacağı bir ün kazandı. 


Ve birçok 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beni sadece bir "ırkçı" olarak tanıdı ve bu şöhret bugüne kadar var. 
Ancak dediğim gibi, bu alanda hem İtalya'da hem de Almanya'da zaten görülebilen sapmaları önlemek isteyerek, çok daha geniş bir siyasi geleneksel fikirler topluluğu 


formüle etmenin bir parçası olarak, kazara ırkçılığa daldım. 


Tüm bunlardan sonra, yalnızca en yanıltıcı olanlar, İtalyan Faşizminin üstün ırkın yaratılmasında ırksal bir özü, kanla ilgisi olmadığını iddia edebilirdi. Yine de, bu noktayı daha iyi anlamak için, İtalyan meselesiyle ilgili birkaç başka ilginç gerçeğe ışık tutacağız. 
koloniler. 

Bu makalenin tarihsel bölümünde, İtalya'nın aşırı nüfus sorununa ve bölgesel genişleme arzusuna ve İtalyan halkına yaşam alanı sağlayacak kolonilere ışık tuttuk. 
Faşizmin iktidara gelmesi ve ardından İtalyan yaşamının iyileşmesiyle birlikte, 


yurtdışında yaşamak için anavatanını terk eden birçok İtalyan geri dönmeye başladı. 


1913'te göç eden 900 bin İtalyan vardı, 1925'te 320, 1926'da 280 ve geçen yıl 150 
bin İtalyan İtalya'ya geri döndü. Bu nedenle İtalya, nüfusunun ırksal ilişkiler meselesinin tezahür etmeye başladığı kolonilere yeniden yerleştirilmesi için çalıştı ve bu, özellikle Italo Balbo tarafından yönetilen Libya kolonisinde dikkate değer 


birkaç şeyle sonuçlandı: 


"İtalyan düzenine en uygun olduğunu düşündüğü Libyalıları kayırıyordu. 
Kıyı bölgelerinin halklarını “Akdeniz medeniyetinden etkilenen üstün ırklar” olarak gördüğü ve yeni faşist değerleri ve kurumları özümseyebilecek kapasitede gördüğü için hayrandı. Fizan'ın zenci 


halklarının o seviyede olmadığı sonucuna vardı ve 


askeri yönetim altında kendi haline bırakılmalı. 


L..J 
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Avrupa "prestiji" söz konusu olduğunda da çok katıydı. Sokakta bir İtalyan kadına "dokunmakla" suçlanan iki Libyalı, "ırksal prestiji ihlal etmekten" sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yabancı gazeteciler, İtalyanların Libyalılardan talep ettiği aşırı resmi saygıya dikkat çekti. Bir İngiliz gezgin , "Kuzey Afrika'da başka hiçbir yerde olmadığı kadar yerlilerin gözünü korkutuyor" yorumunu yaptı ve Libyalıların "utanç verici itaatkarlığına" dikkat çekti. En ücra vahalarda bile, bir Avrupalı ortaya çıkar çıkmaz “dikkat çekmek için ürperip titrerler”. Trablus'ta kaçak avcılar bir müşterinin malını kapmadan önce faşist selamı verdiler ve "Evviva il Re-Imperatore, ewiva Mussolini, evviva I'Italia" diye 


bağırdılar. 


ayakkabı. 


Yine de Avrupalı ziyaretçiler, Balbo döneminde İtalyanların bazı yönlerden Libyalılara Avrupa sömürge rejimlerine özgü olmayan şaşırtıcı bir kayıt dışılık ve rahatlıkla davrandıklarını da belirttiler. İtalyanlar, Libyalılarla tarlalarda yan yana çalışmayı düşünmüyorlardı; İtalyan yetkililer, Libya ileri gelenlerini büyük bir samimiyet ve samimiyetle karşıladılar. Kamu tesislerinin kullanımında çok az ayrımcılık vardı. 
Libyalılar herhangi bir otelde kalabilir ve paraları ellerinden geldiğince toplu taşıma araçlarıyla birinci sınıf seyahat edebilirler. 1938'de Libya'da seyahat eden ataerkil ve Arap düşmanı bir Fransız, Libyalılara Avrupalılardan daha az iyi bakılmadığını belirtti. En azından Libya'da, Tunus'ta yaptığı gibi Arap nüfusunu "tamamen temizleme" ihtiyacı 


hissetmediğini belirtti. 


L.J 


"Küçük vatandaşlık", Etiyopya'da görev yapmış Müslüman Libyalılar için 


sembolik bir ödül anlamına geliyordu. ölçü de vardı 
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İtalyanların lehine bir seçkinler yaratmayı amaçlıyordu. Nitelikli Libyalılar artık, İslam hukukuna göre ailelerini ve miras haklarını kaybetmeden, başta Libyalılar için faşist örgütlere katılmak olmak üzere, belirli hak ve ayrıcalıklara sahip olabilirler. “Küçük vatandaşlık” altında Libyalılar, Libya birliklerinde askeri kariyer yapabilirler; bir Arap topluluğunun podestası (belediye başkanı) olarak hizmet edin - ama karışık bir toplulukta değil; kurumsal sistem içinde kamu görevinde bulunmak; ve Libyalılar için parti örgütü olan Associazione Musulmana del Littorio'ya katılın. Ancak bu “özel vatandaşlık” karşılığında bir Libyalı, büyükşehir vatandaşlığına başvurma hakkından vazgeçmek zorunda kaldı. Üstelik “özel vatandaşlık” sadece Libya'da geçerliydi. Padano, bunun 


"Arap unsurlarının yarımadaya sızmayacağını" garanti ettiğini belirtti. 


-Claudio G. Segre, Italo Balbo: Faşist Bir Hayat 


Bu örnekler, İtalyan Faşizmi içinde açıkça mevcut olan bir ırksal bilinci daha da sağlamlaştırıyor; bu, Avrupa ırksal prestijiyle ilgiliydi, ancak bu, ırksal olarak daha az yeni keşfedilen tebaası için hala adildi ve görüldüğü gibi ırksal statülerine uygun muameleyi sunuyordu. Balbo'nun Libyalılar ve zenciler arasında vurguladığı farkta. "Küçük vatandaşlık" politikası da aynı şekilde etnik İtalyanlar ile İtalyanlar arasında eşit bir zemin olmadığını 


gösteriyor. 
İtalya içindeki İtalyan kolonilerinin yerlileri uygun. Başka bir ırkın mensubunun, yurttaşlık milliyetçi inşasının bir parçası olarak Faşizm altında her yönden bir İtalyan'a eşit olduğu 


fikri , "klasik faşist" kalabalığın gülünç bir fantezisidir . 


İtalyan Faşizminin nasıl paylaştığını kanıtlayan birkaç dikkate değer husus daha 


Aynı dünya görüşünde Nasyonal Sosyalizm ile ortak kökler. 
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Faşistler, iktidara yükselişlerini "aynı zamanda bir restorasyon olan bir devrim" olarak görüyorlardı ki bu, fikirleri bir anlamda Nasyonal Sosyalizm'in başlangıcı 


olan Alman Muhafazakar Devrimcilerin ideallerine fazlasıyla tanıdık geliyor. 


İtalyan Faşizmi de Ustryalov'a göre "Avrupa Birleşik Faşist Devletleri" adını 


verdikleri Avrupa İmparatorluğu'nun kurulmasının peşindeydi. 


Son olarak, İtalya'nın nihai birleşmesi sadece teritoryal ve ulusal bir bölünmenin ve aynı zamanda tarihi bir bölünmenin üstesinden gelmek: Liberal dönemin politikacıları, esas olarak İtalyan tarihinin "uygunluğunu" Garibaldi ve Camillo dönemiyle sınırladılar . Bu arada Faşizm, aktif olarak İtalyan tarihinin birliğini yeniden kuruyor, sadece antik Roma'yı değil, aynı zamanda Ortaçağ İtalya'sı ve Rönesans İtalya'sını da birbirine bağlayıp modern tarihe bağlıyor, böylece kan ve ruhun (veya kan ve Geleneğin , Evola/Guenon büyük harf anlamında anlaşılan ikinci kelime T Geleneği) çağlar boyunca devam eder. 
Machiavelli'nin Prens'i bitirdiği şiirden alıntı yapacak olursak: I'antico valore negli 


italici cuor non e ancor morto - İtalyan kalplerinde kadim yiğitlik ölmedi. 
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SON SAATLER 


Yazımızın sonuna geldik. Bu makalenin, yoldaşlarımızın Mussolini'nin pek çok kişiyle eşit düzeyde durduğu için ne kadar saygıyı hak ettiğini anlamalarına gerçekten yardımcı olacağını içtenlikle umuyoruz. 

diğer Şampiyonlarımız. Hitler olmayabilir ama yine de değerlerimizin muhteşem bir ışığıydı. 

İtalyan ulusal karakterinin yoğunlaştırılmış merceği. onun tarihi içinde 

Mussolini'nin rolü, Hitler'in Almanlar için ne kadar önemli olduğu kadar İtalyanlar için de aynı derecede önemliydi, ancak ikincisi, bizim Dünya Görüşümüz içindeki konumu açısından elbette daha yüksek bir yere sahip olacaktır. O, Evola'nın ırksal doktrini uygulanmış olsaydı, Risorgimento'nun işini nihayet tamamlamak ve kendisini üstün bir ırk durumuna yükseltecek birleşik İtalyan'ı yaratmak için gönderilen Makyavelci Prens'ti. Mussolini'nin yarım kalan eserinin trajedisi, o 


dönemin tüm Şampiyonlarımızın paylaştığı aynı trajedidir. 


Bu makaleyi bitirmek için, Mussolini'nin son saatlerinin hikayesini, bu hikayenin anlatılma biçimlerinden en az birini anlatmak istiyoruz , bu nedenle tarihsel doğruluğunu iddia etmeyeceğiz, bunun yerine bu özel yeniden anlatımın dramatik doğasına odaklanacağız. 

26-27 Nisan gecesi Mussolini, metresi Clara Petacci ile birlikte sınırı geçmek isteyen 200 Alman askerine katılır. Kamyon kolonu bir partizan ablukası tarafından durdurulur, komutanı, sadece Almanların geçebilmesi şartıyla kolonun yoluna devam etmesine izin verir. Bir Alman subayı, Mussolini'ye bir Luftwaffe subayı üniforması giyerek kendini gizlemesini ve kamyonlardan birinde diğer Alman 


birliklerinin arasında saklanmasını teklif eder. 


Partizanlar kamyonu araştırır ve tabii ki içlerinden biri onu tanır. 
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O ve Clara, geceyi Dongo köyündeki bir köylü evinde geçirirler, Mussolini'nin tutuklandığı haberi çoktan Allied'e ulaşmıştır. 
komuta, İngiltere'nin gizli servisleri arasında bir çatışmaya yol açar ve ABD böylesine önemli bir ödülün sahibi oldu. Bilhassa Churchill, Mussolini ile olan eski yazışmalarından dolayı endişe duymakta ve kimse tarafından sorgulanmadan ondan kurtulmayı ummaktadır. 

Albay Audisio inisiyatif alır ve Mussolini ile Clara'yı sahte bir iddiayla başka bir yere nakleder ve onlara kendisini gizlice İsviçre'ye nakletmek için gönderildiğini söyler. Yolculuk sırasında Mussolini sessizdi, periyodik olarak uykuya dalıyordu, çenesi göğsüne dayanana kadar başı öne doğru düşüyordu. İnfaz için uygun bir yer bulan Audisio, sürücüden arabayı durdurmasını ister, İtiraz etmeden, karşı 


koymadan itaat eden Mussolini'yi arabadan indirir. 


Yürüyüşü ağırdı, sağ bacağını hafifçe sürüklüyordu, çizmelerinden birinin fermuarı açılmıştı. Kaderin ironisi, hayatının bir Alman üniforması giyerek sona ermesi. Birkaç dakika sonra Clara arabadan atlar ve peşinden koşar. Mussolini, kendisine durması emredilen yerde durduğunda, onun yanında durdu, cesareti 


orada bulunan bazı partizanları şok etti. 


Albay, ona aldırış etmeden bir kağıt parçası açar ve Mussolini'nin infaz emrini okur. Yine de Mussolini görünüşe göre dinlemiyordu bile, ciddi bir şekilde başını eğmiş, yerdeki bir noktaya bakıyordu. Emir tam olarak okunduktan sonra Clara, Mussolini'yi omuzlarından tuttu, partizanlar ona, onunla birlikte ölmek istemiyorsa 


yoldan çekilmesini emretti. Onu sadece daha sıkı tuttu. 


Orada öylece durdu, soğukta hafifçe titriyordu, dudakları mosmordu, ne kendisine, ne partizanlara, ne ona, ne de belki Tanrı'ya anlaşılmaz bir şeyler 


mırıldanıyordu. 
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Son Saatler 


Albay makineli tüfek tetiği çektiğinde hiçbir şey olmadı. Ardından atış olmadı. 
Makineli tüfeğin horozunu çekip tetiği tekrar çekiyor ve... hala bir şey yok. Sonra tabancasına uzandı ve onu Mussolini'ye doğrulttuğunda... o da ateş etmeyi reddetti. 
Partizanların başına karanlık ve soğuk bir mistik korku anı gelir. Albay gergin bir şekilde bir komiserin gelmesini emreder, o da aceleyle koşarak makineli tüfeğini 


verir. 


O kısa duraklamada, silahsız albay Mussolini'nin yanında neredeyse bire bir durduğunda, çaresiz bir kaçma ve hayatta kalma girişimi için yeterli zaman vardı - hemen arkalarında bir göl, her yerde dağlar ve orman. Bunun yerine çift, olduğu yere kök salmış bir şekilde hareketsiz durdu. 

Nihayet bu huzursuz anın sağır edici sessizliğinde silah sesi yırtılır, ardından 


bir kadın çığlığı gelir ve Mussolini ses çıkarmadan yere düşer. Ölüm saati 16:10 


Mussolini ve Clara Petacci'nin cesetlerine yapılan barbarca muamelenin ayrıntılarına girmeyeceğiz. Mussolini'nin cesedi sonunda Musocco mezarlığında işaretsiz bir mezara gömülecekti. 1946'da Domenico Leccisi önderliğindeki bir grup genç Faşist, "yeni İtalya" nın yetkililerinden kaçınarak cesedi keşfedip ortaya çıkaracak, onu bir yerden bir yere taşıyacaklardı . Cesedin nihayet Mussolini'nin doğduğu kasaba olan Predappio'daki aile mahzenine koyulması 11 yıl alacaktı. aile 


Evi. 


Bildiğim kadarıyla, İtalyan Faşistleri hüzünlü şarkılar söylemezler, en fazla acıtatlıdırlar, hayatın uç noktalarını kucaklayan İtalyan karakterinin temelini kutlarlar. 
Birinin hayatının sona erdiğini düşünmeyin, yaşadıkları hayatı düşünün. Bitti diye 


üzülme, oldu diye sevin. 


MUSSOLINI: SUNUYORUZ! 
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